NE 


kkk 


Homeyni, her ne pahasına olursa olsun, İran'a döneceğini açıklarken, Başbakan Şapur Bahtiyar, iktidarda günlerinin sayılı olduğunu kavrayarak, son bir hamle yaptı. İran'daki muhalefet önderleri, önceki gün yüzterce kişinin ölümüyle sonuçlanan Tahran katliamının, Bahtiyar'ın çaresizliğini yansıttığını belirtiyorlar. 


Mustafa Üstündağ 


Hükümetin bir yıllık çalışmasını değerlendiren ÜSTÜNDAĞ: 


“Maraş olayları, hükümeti düşürmek için tezgahlarıdı” 


© Üstündağ, bugünkü durumun sorumlusunun MC hükümetleri 


olduğu görüşünü tekrarladı YAZISI 5. SAYFADA 


Türkiye ‘nin ortak savunma tekliflerini iletmek amacıyla 


Amerikan Büyükelçisi bilgi vermek için Amerika” ya gidiyor 


© Moskova Radyosu, İran'daki son gelişmelerin ardından ABD'nin Türkiye üzerindeki baskılarının arttığını ileri sürdü YAZISI 5. SAYFADA 


Kukla hükümet, Vietnam birliklerinin Kamboçya'da kalacağını açıkladı 


Hollanda hükümeti Vietnam'a yaptığı 


BAAC yardımı késti 
© Hollanda Kalkınma ve işbirliği Bakanı, 


Afrika'da müdahale ve yıkıcılık siyasetinden vazgeçmemesi 


nedeniyle, Küba'ya yapılan yardımın da durdurulduğunu açıkladı YAZISI 7. SAYFADA 


meyni d eledi 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 
Cuma günü Tahran'a gelişi Bahtiyar hükümetince ertelenen Homeyni, İran'a dönüşünü ikinci kez erteledi. Paris'te bulunan İran muhalefet lideri, bugün yapacağı basn toplantısında, fan dönüş tarihini açıklayacak. Homeyni'ye yakın kaynaklardan sızan bir habere göre ise Homey ni bu gece İran'a dönecek 
Ayetullah o Homeyni geçtiğimiz Cuma günü dönüşünü birinci kez ertelediğinde, İran'a bugün döneceğini açıklamıştı. 
Öte yandan Fransız Hava Yolları, bütün İran seferlerini iptal etti. 
Fransız Hava Yolları yetkilileri, Tahran Havaalanı ile temas halinde olduklarını, buradan olum- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Çin Başbakan Yardımcısı 

Deng Siao-ping bugün 

ABD'ye gidiyor 


Carter:”Çin"le diplomatik ilişki kurmamız 

Güney Doğu Asya'da istikrara 

hizmet edecektir” 


WASHİNGTON 
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcıların- dan Deng Siao-ping, bugün New York'a geliyor. 
ABD'nin „Tayvan'dan çekilerek Çin Halk Cumhuriyetini tanımasından sonra ilk kez yüksek seviyeli bir Çin hükümet temsilcisi Amerika'yı ziyaret ediyor. 
Hatırlanacağı üzere, Aralık ayında Washington yönetimi Çin ile diplomatik ilişki kuracağını açıklamış, Deng Siaoping de ABD yönetimi ile görüşmeler yapacağını belirtmişti. 9 gün sürecek olan gezi sırasında Çin Başbakan Yardımcısının Carter yönetimi ile Tayvan'ın geleceği, Çin-ABD ilişkileri ve uluslararası sorunlar konusunda görüşmeler yapacağı bildirildi. Deng Siao-ping ABD ziyareti sırasında ticari ilişkileri geliştirmek maksadıyla birçok 


(Devamı sa.7, sü.9'da) “Anarşiye karşı gençlik” 


toplantısı bugün 


yapılıyor 


İZMİR(ÖZEL) 

Bugün İzmir'de "Anarşiye Karşı Gençlik" konulu konferans yapılıyor. Konferansa konuşmacı olarak DGBF Genel Başkanı Ali Tablacı katılyor. Konferansla ilgili olarak Tertip Komitesi adına basına bir açıklama yapan Sedat Demir- 


(Devamı 52.7, sü. de) 


t 


` 


YAZI SERİMİZ 8.SAYFADA 


Şeker Aparimanı, 


2 milyon Tahranlı havaalanının 
2 kapatılmasını protesto etti 


© Önceki gün meydana ©Kanada Büyükelçiliği personeli, geler olaylarda, Homeyni'den başka bir sadece Tahran'da enaz yönetim tanımadıklarını 
150 kişinin öldüğü açıklandı ilan ederek, elçiliği kapattı 


nüşünü yine 


22298 KARABÜK Terket.. 
O aeaii 


g 
“Washington'un kararsızlığı sonucu, endişe duyması gereken birinci ülke Türkiye'dir ” 


— PCAMELENİ e e PENEGI Zarranbolu ŞU 


Ricca] 


MHP taraftarları "Kan kusturacağız” yazılarım yalnız Karabük duvarlarına yazmıyor Bu görüntü de 


İzmir'den. 


Esrarengiz numara iş Hakimi Hakkı Aktaş'a ait 


larda yer alan esrarengiz rakamın İş Hakimi Hakkı Aktaş'ın sicil numarası olduğu anlaşıldı. 
Hakim Hakkı Aktaş bir süredir MHP'lilerin boy hedefi olmuştu. Hakimin MHP yan paralun durumundaki Çelik-İş sendikasının Demir Çelik işletmesinde yapmak is- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Karabük üGD”nin bugün düzenle: "yi geceye dikkat! 


KARABÜK (ÖZEL) 

Karabük Ülkücü işçiler Derneği'nin bugün yapacağı "öze Dönüş" gevesini yeni tertiplere zemin olarak kullanabilecesi bildiriliyor. Karabük halkı yetkililerin önlem almasını istiyor. 
Karabük ÜGD Şubesinin yayınladığı son bildiride yer alan şu sözler niyetlerini açığa çıkarıyor: "Bayrağı yırtan elleri, İslam'a söven dilleri mutlaka kuparacağız. Bu milletin düş- 


KARABÜK(ÖZEL) Karabük'te 1500'e yakın yurttaşımız üstünde kocaman 2 6, Karabük'ü terke yazılmış, teksirle çoğaltılmış tebdit mektupları aldı. Karabük'teki omuhabirlerimizin yaptığı araştırma sonucu Safranbolu'dan faşistler tarafından posta- ya verilen bu mektup- 


Tasüçü Benç Darmaği 


Esrarengiz mektuplarla ÜGD bildirilerinin harf 


(Devamı sa.7, sü.6'da) karakteri ve uslubu aynı. 


Callud'un kendi onuruna verdiği yemekte konuşan 


Ecevit: “Dış müdahale olmazsa, Afrika ulusları sorunlarını çözebilir” 


© "Afrika'daki Yunanistan'ın ae ars ağımsızlı 
Ecevit m hareketlerinin son' uçağına Izin yıllarda kazandığı vermediği haberi | barilari Kivancla yalanlandı destekliyoruz” Başbakan ni z YAZISI 7. SAYFADA j i > ibya'ya götüren E e A s Do ai sri Yaman emi ayi ETTET 
gesinden geçmesine Aleli $ 4 
izin verilmediği şek- öldüren .. s8 s İn o hber | taraftarını Büyük işadamları, bunalımdan dan yalanlandı. 
E | vee çıkışı yabancı sermayede 


TUNCELİ (ÖZEL) 
Dün gece Tunceli'de TKP/ML (TIKKO) Merkez Komitesi imzalı bir bildiri dağıtıldı. Bildiride bir müddet önce Mazgirt'in bir köyünden kaçırılarak öldürülen öğretmen Hasan Çakmak'ın ölüm olayı konu edilip şöyle deniyor: 


(Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


liği, Ecevit'in Libya' ya giderken, fır hattından geçmek için Yunanistan hükümetinden izin istenme- 


görüyor 


©işadamları, Doğu bloku ile ilişkilere karşı çıkıyor 

©Berker, AET’ ye tam üye olmayı savunurken Koçman, Avrupa ile ilişki kurmanın Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiye engel olmayacağını söyledi 


diğini bildirdi. 

Yunanistan Büyükelçiliği Basın Ateşeliğinin, "bu haberlerin gerçekle hiç bir ilişkisi olmadığıve (Devamı Sa. 7 Sü. 10'da) 


YAZISI 
5. SAYFADA 


Rahmi Koç, ekonomik bunalımdan yabancı sermayenin bizi kurlaracağını savunuyo! 


“Minareden komut veriliyordu” 


Yenimahalle ve Doğanlar Fabrikası 


KAHRAMANMARAŞ OLAYLARININ İÇYUZ 


İnan: 


"Washington'un kararsızlığı Sovyetler'in nüfuz sahasını 

- genişletti 


u" 


ANKARA(ANKA) 

AP Bitlis Senatörü Kamran İnan, haftalık Memleket dergisine verdiği demeçte, Washington'un kararsızlığı sonucu Sovyetler Birliği'nin Afrika, Orta Doğu ve Hint Okyanusunda nüfuz sahasını genişlettiğini ve bundan endişe duyması gereken ilk ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. 

Kamran nan, Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin ABD tarafından tanınması sonucu dünya güç dengesinin değişmekte olduğu yolunda tartışmalar olduğunu, ancak, Yalta dengesinin, esasını muhafaza ettiğini belirtti. 

İnan Washington'un kararsızlığı sonucu endişe duyması gereken birinci ülkenin Türkiye olduğunu belirterek şöyle devam etti: 

(Devamı sa.7, sü.8'de) 


“ e inkaya: “Meclis 

* eve aritmetiği her an 

we C 7 
değişebilir 
© Erbakan: Önümüzdeki günlerde bir hükümet değişikliği beklemekteyiz © ANKARA (THA) . 

Balıkesir Bağımsız Milletvekili Cemalettin İnkaya meclis aritmetiğinde her an bir değişme olabileceğini ve siyasi partilerin bir masa etrafında toplanmaya mecbur olduklarını söyledi. 

Haftalık Memleket dergisine bir demeç veren İnkaya, bugünkü meclis aritmetiğinin suni olduğunu, bazı vaadlere bağlı aritmetik üstünlüğün sürekli devamının mümkün olmadığını söyleyerek şöyle devam etti. 

"İçişleri Bakanı ile Milli, Savunma Bakanının görevlerinden ayrılmaları birbirinden farklı gibi gö- 

(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de): 


Moskova, Kıbrıs Rum Yönetimine 

ilişkileri geliştirmek . POPE s istediğini söyledi MOSKOVA (THA) Sovyetler'in Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Maltsev, Moskova ile Rum yönetimi arasındaki ilişkilerin gelişmesinden son derece memnun olduklarını söyledi. Maltsev, Moskova'- da görev süresi dolan Kıbrıs” Rum Yönetimi Büyükelçisi onuruna verdiği yemekte, Rum yönetimi ile Sovyetler arasında öteden beri yakın iliş- 
“Devamı sa.7, sü.4'de) 


Denktaş BM 
Özel Temsilcisi ile görüştü 


LEFKOŞE (ÖZEL) 
Kıbns Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi önceki gün'bir görüşme yaptılar. Görüşmeden sonra açıklama yapmayan özel temsilci, "çok önemli bir görüşme Yaptığını" söylemekle yetindi. 

Rauf Denktaş ise, görüşmeden sonra, "'Toplumlararası görüşmelerin başlatılması ve iki tarafın görüşlerinde yaklaşım sağlanması için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim çabalarını devam ettirecektir" dedi. Rauf Denktaş, ön müzdeki günlerde özel temsilci ile bir görüşme daha yapacağını da bildirdi. 


28 Ocak 1979 


Sinop Cezaevinden son haberler 


e. MAPUSANE 


ESN 2 
Armağan Anar 


TUMAD DER GENEL BAŞKANI 


Sinop Cezaevi bugünlerde yeniden ilgiyi üzerinde topladı. Sayısı hayli kabarık sol görüşlü mahkum Sağmalcılardan Sinop Cezaevine nakledildiler. 


Son bilgilere göre Sinop Cezaevi ünlü işkenceci müdür Celadettin Özer'in astığı astık kestiği kestik idaresini yürüttüğü cezaevi idi. Onun içindir ki yüzelliye yakın mahkum Sinop'a gönderiliyor denincehepimizin içi cız etti. 


Ama sizlere iyi bir haberim var. 
Celadettin Özer artık Sinop'ta değil. 
Bu dünyada nasıl her şeyin iki zıt yanı varsa, bu iyi haberimin de kötü bir yanı var tabii, Celadettin Özer Sinop'ta değil ama Çankırı Cezaevinde müdür. Şu anda orada neler yapıyor henüz bilmiyoruz, ama öğreniriz. 
Peşini bırakmamaya kararlıyız, cezaevlerini işkencehanelere çeviren yöneticilerin, 


Celadettin Özer Sinop 'Cezavine geldiğinde belinde tabancayla koguşlara girip "Nerde benim tosunlarım" diye MHP'li komandoları sormuştu, hatırlayacaksınız. Sinop Ceza» evinde, onun gelmesiyle, korkunç olaylar yaşanmaya başlamış, hatta lağımda çalışmaya zorlanan bir mahkum sarılık hastalığına tutulup lağımda ölmüştü. 


Velhasıl, işkenceci zulmü, keyfi yönetimi kısa zamanda ayyuka çıkan Celadettin Özer, Sinop Cezaevinde on ay barınabildikten sonra, Bitlis'e atandı. Celadettin Özer bu, Bitlis'e gider mi? Derhal Bakanlığa geldi, allem etti kallem etti, atamayı Elazığ'a çevirdi. 

Can çıkar huy çıkmaz derler. 


Arkadaşımız, 


MEHMET DAĞASLAN 


Celadettin Özer Elazığ'da 15-20 gün içinde yeni bir olayın kahramanı olmuş. Kendisi gibi Sinop'tan gelen komandolara silah vererek üç kişiyi öldürtmüş.Elazığ'da müdürün cezaevine giremez olduğu söylenmeye başlanmış.Bu kez, imdadına Adana'lı toprak ağaları yetişmiş, aracı olmuşlar, Çankırı'ya atanmasını sağlamışlar. Bir aydan fazla bir süredir Çankırı' daymış. Bunlar Elazığ'da söylenenler. Daha Çankırı'da neler söyleniyor öğrenemedik. Nasılsa yakında duyarız. Celadettin Özer bu, ne yapar eder kendinden söz ettirir. 


Sinop hakkında biraz daha bilgi var elimizde. C. Savcısı H. Süreyya Bilgin MHP yanlısıymış. Bir yazı üzerine Sinop'a müfettiş gelmiş, giderken, "Ben bu adama savcılık yaptırmayacağım." demiş. Onun üzerine MHP'li savcı Tekirdağ'a atanmış. Vay Tekirdağ'lıların başına gelen. Bunlar da Sinop'taki söylentiler. 

Sinop'ta şimdiki cezaevi müdürü 
Ş.Hamit Kaya, Bilecik'ten gelmiş. 52 
doğumlu imiş, yeni başsavcı daha gençmiş. Perşembe'den gelmiş. Bunları anlatanlar onların gençliğinde bir umut görüyor gibiler, Umutlarının boşa çıkmamâsını dileriz. 


Az kaldı ünutuyorduk, Sinop'taki savcı yardımcısı da MHP eğilimliymiş,onu da Kastamonu'ya atamışlar. 


Kısacası, Sinop Cezaevinde şu an için işkence yok, dayak yok. Dileğimiz, genç yöneticiler, dayak atmayan personel ve cezaevinde kalan tutuklu ve mahkumlar bir olup bu durumun sürekli olmasını sağlarlar. 


İ TEŞEKKÜR 
Sevgili o oğlumuz İBRAHİM 
KURTULAN’ 


kaybettik. Son nefesine kadar geleceğe ümitle bakan oğlu- 


28 Ocak 1978 günü Rusya'ya ve MHP'ye 
karşı mücadelede faşist katiller tarafından şehit edildi. 

Onun iki süper devlete karşı yürüttüğü mücadele yolumuzu aydınlatıyor, Kontrgerilla ve MHP'den hesap soralım! 


Türkiye isçi Köylü Partisi Ankara il Örgütü 


SOLDAN SAGA: 1) Belli bir görev için oluşturulmuş gurup, takım -Mikroskopla görülebilecek büyüklükte olup, birkaç türü dışında hastalık yapıcı etkisi olan tek hücreli canlılar, mikrop. 2) Büyük halk ayaklanmaları sonucu, tahtını bırakıp kaçmak zorunda kalah, faşist devlet adamı. 3) Azerbaycan halkından olan kimse-Tersi kaynatılarak çay gibi içilen pahalı bir bitki tozu. 4) Tersi hakkından vazgeçme-Tersi Altın ve Gümüşün saflık derecesi. 5) Tersi yetersiz, çok kar ŞıtırOturma (eski dil) 

6) Tersi sahip, iye-Mal işleme, yapma-Kimyada Tantal'ın: simgesi. 7) Tersi siyaset. 8) İki ucu açık küçük boru. 
YUKARDAN AŞAĞI: 1) Askerler (eski dil) -Arı, katıksız. 
2) Vücuda yayılmış kızıl lekeler ve ateş yükselmesiyle kendini gösteren bir çocuk hastalığı. 3) Tersi kısa veya uzun yolculuk, seyahat-çamaşır serilir. 4) Elektronik ses aygıtlarında hışırtı sesleri ya da asalak. 5) Mısır'daki firavun mezarlarının geometrik biçimi. 6) Kimyada Berilyum'un simgesi-Bir renk. 7) Halk arasında beddua anlamında kullanılır. Kabak ya da mantardan yapılan ağ şamandırası. 8) Güreşte bir oyun-Yapıların çeşitli bölümleri- 


o N © a A EN a 


muzun ölümü ile halkın mücadelesinde boşalan yerinin doldurulacağına inanıyoruz. Acımızı paylaşan dost ve arkadaşlarına teşekkür ederiz. 

AİLESİ 


pampang nanana 


pannpnna Erel) 
yan A 


fulor] 


nin girişine takılır. 9) Yahudilerin din kitabı. 10) Tersi ku- ,8 


runtu (eski dil) - Tersi yemek. 11) Saygı uyma (eski dil) 
12) İri yapılı Macar atı. 


SANAYİDE EMPERYALİZMİN BEŞİNCİ KOLU 


Otomotiv Derneğinin şamatası vegerçek (1) 


| “Bugün Türkiye”nin otomobil yaparak ihraç etmesi veya 

döviz getirene satması milli ekonominin güçlenmesine mi, yoksa Türkiye”nin milli kavnaklarının israfına ve dolayısıyla ülkenin zayıflamasına ve yabancıların daha fazla denetimine girmesine mi hizmet ediyor?” 
© “Bir otomobilin veya traktörün maliyeti 200 bin lira civarında. 
Görüldüğü gibi, otomobil üretiminde hammaddenin payı çok yüksek. Nedir bu hammadde? Motor, tekerlek, cam, koltuk, otomobilin üstünde malzeme olarak ne varsa, işte bütün bunlara hammadde deniliyor. Hammaddeden sonra en yüksek 

| masraf payı, alınan borç paranın taksit ve-føizi: İşçi ücretlerinin 


EÇENDE gazeteler, Otomotiv Sanayii Derneğinin bir açıklamasına yer verdiler. 
Dernek Başkanı, 3 aylık döviz karşılığı satış uygulaması sonucu satılan 11 
bin 198 adet taşıttan sağlanan 137 milyon 30 bin dolarlık döviz girdisin- den, hazineye 48 milyon 
403 bin dolar döviz sağlandığını ve otomobil üreticilerine 88 milyon 
627 bin dolar kaldığını 
söylüyor. Döviz karşılığı taşıt satışlarının ülkemize büyük yararlar sağladığını ve sürdürülmesi gereküğini savunuyor. Derken, döviz karşılığı taşıt satışlarından Türk Otomotiv Sanayiinin beşbuçuk ay 
içinde yurdumuza 167 
milyon dolar döviz sağladığı basında çarşaf çarşaf reklam ediliyor. Bütün bu açıklama ve reklamlardan, 27 Ocak 1979 
da son verilmesi düşünülen bir uygulamanın devamı için ithalatçı-tüccar sanayicilerin, Otomotiv Derneğinde örgütlenerek mücadeleye başladıkları anlaşılıyor. 


Otomobil ihracı emperyalizme mi, 


milli ekonomive mi hizmet ediyor? 
Bugün Türkiye'nin otomobil yaparak ihraç etmesi veya döviz getirene satması milli ekonominin güçlenmesine mi, yoksa Türkiye'nin milli kaynaklarının israfına ve dolayısıyla ülkenin zayıfla- 


masına: ve yabancilârın daha.. fazla denetimine 


HALKIN SESİ 


yekunu yüzde 3 bile değil” 


Mehmet Betil 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası İktisat Uzmanı 


girmesine mi hizmet ediyor? 

Bugün Türkiye şartlarında otomotiv sektörü esas olarak yabancı kaynak gerektiren bir sektör o durumundadır. 
Bilgi, malzeme ve aklınıza ne gelirse bütün bu ihtyaçların (o karşılanması için daha çok döviz, daha az yerli kaynak kullanılıyor. Bir otomobil veya traktör fabrikasının nasıl kurulacağını, kaça mal olacağını ve diğer önceden görmeye yarayan projenin hazırlanması döviz sarfiyatıyla başlıyor; Fabrika için gerekli makina ve donatımın hemön: hemenmtaşmarmın yurt dışından satın alını- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


yor. Bu makinaların montajı, yabancı teknik elemanlar taratından yapılıyor, Fabrika demirbaşlarının çoğu dövizle satın alınıyor. Velhasıl otomotiv kesiminin yatırim safhasında döviz kaynağı İhtiyacı, toplam kaynak ihtiyacının % 60- 70i arasında gerçekleşiyor. Dövizle yapılan yatırımların çoğunda olduğu gibi, bu alanda da dışarıdan alınan 1 dolarlık 
borç geriye 2 dolar 23 
sent olarak ödeniyor, Otomotiv sektöründe bir kişiye yeni iş imkanı yaratılması, 2 milyon 500 
bin liralık mali kaynağın yatırılmasıyla sağlanıyor. 
Bunun da % 60-70'i yine 


döviz gerektiriyor. Üretim safhasında da ihtiyaçların karşılanması- için esas olarak döviz gerekiyor, Diyelim ki bir fabrika yılda 30 bin otomobil yapıyor. Belli başlı neler lazım? Hammadde,yardımcı maddeler, elektrik, yakıt, fabrika, bakım Onarımı, işletme malzemesi, personel, işçi, borç para, nihayet idari ve satış hizmeti, Bütün bunlar için para veya mali kaynak gerekir. Yıpranan makinalar, bina ve diğer üretim araçları için pay ayırmak da gerekiyor. 
Bir otomobili üretmek için gerekli olan bu şey- 


“erdem bazılarına daha az 


bazılarına daha fazla 


ihtivaç (o duyulur, 

Şimdi. bir otomobili veya traktörü ortaya çıkarmak için gereken şeyleri ve bunların maliyet içindeki dağılımını incelediğimizde şöyle bir tablo elde ediliyor; 


lik tesis Giderleri % 4.50 
Hammadde: “480.30 
Yerli %49,6 
Yabancı %30.7 
Elektrik TU 
Yakıt 96.40 
İşletme Malz. %36 Yardımcı Mad. %3.80 
Bakım Onarım %86 personel %88 
İşçilik %2.67 
Amortismanlar 

İnşaat 4,31 
Makina ve 

Donanim %2.24 
Yardımcı Tesisler %0.06 
Demirbaşlar %0.01 
Ulaşım araçları %0.04 
lik Tesis giderleri 0.48 
Genel giderler *2.70 
Borç para . 4.50 
Maliyet Toplamı 100.00 


Bir otomobilin veya 
traktörün maliyeti 200 
bin lira civarında. Görüldüğü gibi, otomobil üretiminde o hammaddenin payı çok yüksek. Nedir bu hammadde? Motor, tekerlek, cam, koltuk, otomobilin üstünde malzeme olarak ne varsa işte bütün bunlara hammadde deniyor. Hammaddeden sonra en yüksek masraf payı, alınan borç paranın taksit ve faizi, İşçi 
ücretlerinin yekünü % 3 
bile değil, Bu durum, otomobil üretimi sırasında, birçok şeyin dışarıdan satın alındığını ve çok küçük bir değerin fabrikadaki çalışma sonucu yaratıldığını veya katma değer oranının çok küçük olduğunu gösteriyor, 


(Devam edecek) 


GÖRDES 


Az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de öğret men ihtiyacı olduğu halde bazı Köy okulları öğretmensizlikten kapanmıştır. Bazıları vekilöğretmenlikle çalıştırılma- ya uğraşılırken, yanlış uygulamalarla öğretmen 


İSTANBUL 


MANİSA 


Köy okulları öğretmensizlikten kapanırken 


Öğretmen lisesi mezunlarına, neden eğitim enstitülerine girme hakkı verilmez? 


Lisesini bitiren öğrencilere öğretmen olma hakkı tanınmamaktadır. 


ÖğretmenLiselerini bitiren binlerce öğrencinin ortak sorununa Milli Eğitim Bakanlığı olarak seyirci kalınmaktadır. Biz- 


ler çocuklarımızı öğretmen olsunlar diye bu okullara gönderdik, Dar gelirli öğrenci velileri olarak çocuklarımızın okullarını bitirebilmesi için, soframızdan bir dilim ekmeği. üc zeytinin ikisini azaltarak okullarını 


Bombaylı Çiçekçi Beşir 


bitirebilmelerini sağladık. 


1977-1978 döneminde Üniversiteler arası 
seçme sınavlarında 350 
puan aldıkları halde iki ve üç yıllık Eğitim Enstitülerinde okuma hakkı sağlanamadı. Öğretmen 


Kadifenin metresi 150 lira,3 çiçeği 


"Beş sene önce Hindistan'dan geldim. Doğum ye- 


10 liraya satıyorum 


rim Bombay, Babam Bombay'da trende çalışmakta- 


dır. Memleketimde İlkokula kadar okudum. Beş sene önce teyzemle birlekte Türkiye'ye yerleştik. Geldikten iki ay sonra Türkçe konuşmasını öğrendim. 
Burada teyzemlerle birlikte kalıyorum. Eniştem evde bu kadife çiçekleri yapıyor. Ben de bunları satı- 


vorum. Hindistan'da da çiçekçilik yapardım. 


Teyzem de evde el işleri yapıyor. Bin lira ev kirası veriyoruz. Çiceklerin üç tanesini on liraya satıyorum. 
Tek alan olursa dört lira. Bu kadife çiçeklerin tanesi iki liraya mal oluyor. Kadifenin metresini 120-150 liraya alıyoruz. Günde 50-100 arası çiçek satıyorum. 


Liselerini bitirdikleri halde öğretmen yetiştiren bu kurumlara girebilme - leri için kontenjan hakkı tanınmadı. O zaman biz neden çocuklarımızı öğretmen Liselerinde okutuyoruz? Köyümüzü, kentimizi terkederek yüzlerce kilometre ötedeki okullara gönderiyoruz. 
Böyle olacağını bilseydik, bize daha yakın olan liselerini Kız meslek Liselerini, Sağlık Kolejlerini, , Liselerin ve İmamHatip Liselerini bitiren öğrencilere çeşitli yerlerde kontenjan hakkı tanınmaktadır. Öğretmen Liselerini bitirenlere aynı hakkın tanınmaması başlı başına bir haksızlıktır. 


Ticaret 


Milli Eğitim Bakanlığından bu haksız ve yanliş uygulamanın düzeltilmesini diliyoruz. Bu hem okullarını bitirip boşta gezen gençler için hem de öğretmen bekleyen çocuklar için hayırlı olacaktır. 


Öğretmen Liselerini bitiren öğrencilerin velileri adına 

Rahmi Yüksel 


AYDINLIK 
INLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Doğru 
Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 
Carat Dt TÜR:DA normam sak M4 Capeloğk STAN. 


lütfü oflaz 


Düzen 


bozulmuşsa... 


"Düzen bozuk" diyorum da bazı eski dostlar kızıyorlar bana. Alınıyorlar! 

Bende inadına-inadına üzerlerine gidiyorum. 
Başlıyoruz tartışmaya: 

“Düzenin neresi bozuk kardeşim" diyorlar. 
"Söyle de düzeltelim." 

"Yaaa... Ne kadar zamanda?" 

"Bir münasip zamanda, mesela 5 ayda!" 

"Atma Recep din kardeşiz. Siz o kadar zamanda değil düzeni, benim belimi bile doğrultamazsınız..." 

"Billahi atmıyorum. Ne dedi beyefendi? 
Versinler bana ülkeyi 5 ayda düzelteyim dedi!..." 

“Hadi ordan palavracı sende. Kelin melhemi olsa başına sürerdi!..." 

Bayılıyorum bu türlü diyaloglara. 

Zira her seferinde karşımdakini evelallah bastırıyorum. 

Fakat heyhat! 

Minderde yenilip, yenilip hâlâ kabadayılık taslayanlar gibi, bunlar da yalancı pehlivanlığı elden bırakmıyorlar: 

“Gel Allahaşkına tartışalım şu konuyu..." 

"Git işine yahu. Zaten seninle ciddi konu-Şulmaz ki..." 

“Çok ayıp ediyosun vallahi. Kusur rejimde değil inan ki?" 

"O halde nerede?" 

"Kusur ülkeyi iyi idare edemeyenlerde..."" 

"Bak sen..." 

“Tabii ne zannettin ya? Yapamayan gider, yapan gelir. Ama rejim işler..." 

"Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü. Çok değil, daha bir yıl önce tepe-taklak giden siz değil misiniz? Demek ki bu işi beceremediniz?" 

" O başka, obaşka..." 

"Niye başkaymış?" 

“Boğaz otellerini, unutma!" 

" Sus, sus kimseler duymasın." 

"Niçin duymayacakmış?" 

"Duyarsa altından kalkamayacağınız bir laf ata” da ortaya bozum olursunuz..." 

“Neden bozum olacakmışız?" 

Kalkar da MC'nin kuruluşunda sizde aynı ye başvurmadınız mı, derse bozulmaz misinız?" 

Tssss,.."" 

“Ng susuyorsun konuşsana?" 


koltuk o düşkünlerini 


“Dilini mi yuttun birader? Ben konuşayım öyleyse," 

"Gelelim şu 70 sent hikâyesine..." 

"Dur yeter..." 

“Yetmez. Daha bitmedi..." 

"Bitsin artık..." 

“Pes mi?" 

“Pes...Hem de bin kere pes..." 

"Düzen bozuk mu?" 

"Bozuk billahi bozuk..." 

"Kusur kimde?" 

"Bozuk düzende!" 

“Aferin oğlum. Bugünlük bu kadar. Sen 
adam olacağa benziyorsun!" 3 

Dedik ve bir "Düzen savunucusunun" gözünü açtık sevgili okurlar. 

İyi mi yaptık? 


TOKAT 


ŞAH 


BİR ÜLKÜCÜNÜN "HERGÜNE YOLLASAM YAYINLAMAZLAR"DİYEREK GAZETEMİZE GÖNDERDİĞİ ŞİİRİ 


Otuz yıl halkı ağlattın Milyonlarına milyon kattın Parsel Parsel İran'ı sattın Halk bunu unutur mu sandın 


İşkence etsin diye SAVAK'ı kurdun Sana karşı geleni vurdurdun 

Batıya dönüp İran'ı unuttun 

Halk bunları bilmez mi sandın 


Aydınları içeri tıktırdın 

Bu yönetime MON AR Şİ dedin İçten içten İran'ı yedin 

Halk devamlı ezilir mi sandın 


Halkın kazandığını silaha verdin Kalanı da sen batıda yedin Sarayında oturup İran'ı harap ettin Halk bunlara susar mı sandın 


Halkın canevi ekmeğidir, bilemedin Batının jandarması oldun, dost edinemedin Şükür allaha daha fazla İran'ı yiyemedip Halk bunlara bir şey demez mi sandın. 


Zulmünle Homeyni gibi lider çıkardın Para bırakmadın batiya kaçırdın 

Ama olacaklarıçok geç hatırladın 

Halk arasında Homeyni gibiler yok sandın. 


Sözde çok sevdiğin İran'dan kaçtın Kapağı patronun Amerika'ya attın Herhalde mezarını da oraya yaptırdın Halk bunlara susar mi sandın > - E.Dursun K 
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Nur Muhammed Toraki kendini Brejnev'in kollarına bırakmış. Sovyet-Afgan "Dostluk ve İşbirliği" an- 


laşması. 


ve bizler 


Bundan önceki iki yazıda, Kamboçya olayının genel tablosunu vermeye çalıştım. Şimdi bu verileri topluca değerlendirdiğimizde, Vietnam'ın bu hareketinin hukuki adı nedir? Uluslararası hukuk bakımından bu eylem nasıl nitelendirilebilir? Bu alanın bir uzmanı değilim ama, bu yazı dizisinde bu noktanın atlanmasına imkân yoktur. Devletler Umumi Hukuku bakırıından bu işin irdelenmesini bu alanın uzmanları herhalde yapacaklardır. 
Yapmalıdırlar. 


MÜDAHALE Mİ, YOKSA BAŞKA BİR ŞEY Mİ? 


Vietnam'ın hareketi, iç ve dış basında genellikle "müdahale" deyimiyle anlatılmaktadır. Hukuki nitelikteki bir gazete yazısında da "müdahale" (intervention) kavramı kullanılmıştır (1). Ben de ilk iki yazıda bu terimi yer yer kullandım. 
Ama, işin hukuki niteliğini anlatacak kavram bu olmamalıdır. Çünkü "müdahale” teriminin uluslararası hukukta özel bir anlami ve içeriği vardır. 


Birleşmiş Milletler dönemi öncesin- den kalma bir kavram olan "müdahale" ya da "karışma", bir devletin bir başka devletin iç ya da dış işlerine, davranışlarına, mevcut Şartları değiştirmek, ya da aynen sürdürmek amacıyla karışma anlamına gelmektedir. Bu karışmanın da, kendi devlet gücüne dayanarak "otoriter ve diktatoryal" bir biçimde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Müdahale eden devlet bunu yaparken, kendi iradesini öbür devlete kabul ettirmek amacı gütmüş olmaktadır (2). 


Kamboçya olayındaki hukuki durum bu mudur? Vietnam, Kamboçya devletini şunu yapmaya bunu yapmaya mi zorlamıştır? Yoksa, doğrudan doğruya bu devleti teinsi: eden yasal gücü, Kamboçya hükümetini ortadan kaldırmaya mı çalışmıştır? Bu sorunun cevabı ikincisi olmak gerekir. 


Olan şudur: Vietnam ordusu Kamboçya ulusal sınırlarından içeri girmiş, başkent de dahil olmak üzere ülkenin önemli bir kısmını işgal etmiş ve mevcut yasal hükümeti devrildiği iddiasıyla, kendine bağlı bir takımı işbaşına getirmiştir. Özetlersek, olayın üç temel unsuru vardır: 1) Yabancı bir ülkenin topraklarına, bu ülke devletinin resmi bir çağrısı olmadan ye başkaca bir haklı nedende bulunmadan girmek, 2) Belli bölgeleri ve başkenti işgal altına almak ve bu işgali bugün de sürdürmek, 3) Mevcut hükümeti devrilmiş ilan edip kendi yandaşlarını onun yerine geçirmek. 

Bu unsurlar açısından işe bakıldığında, uluslararası hukuka aykırılığın başlıca şu noktalarda toplandığı söylenebilecektir: Ulusal bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün çiğnenmesi, bir ülkenin içişlerine karışma ve orada bir iktidar değişikliğini bizzat ve kuvve zoruyla gerçekleştirme, bir ülke halkının kendi kaderini yine kendisinin belirleyebilmesi hakkını tanımama, . . 


Bu durumda artık bir "karışma" yada "müdahale" değil, doğrudan doğruya bir işgal ve istila vardır. Bunun uluslararası hukuktaki adı “saldırı” (aggression)dır. 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 


Bu eylem, uluslararası hukukun kesinlikle yasakladığı türden bir davranıştır. 
Birleşmiş Milletler Antlaşması (Şartı), devletlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözümlemelerini istemekte (md. 2/3), her türlü kuvvet kullanmaya karşı çıkmakta, her türlü silahlı zorlamaları ve hatta kuvvet kullanma tehdidinde bulunmayı dahi yasaklamakta, devletlerin "toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını tam bir dokunulmazlık çemberi içine almaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da, 
14 Aralık 1974 günlü bir kararında, "Bir 
devlet ülkesinin bir başka devletin silahlı kuvvetleriyle istilasını, yë da saldırıya uğramasını, va da böyle bir istila veya saldırmadan doğan, geçici bile olsa bir askeri işgal halini, ya da bir başka devletin ülkesini kuvvet kullanarak kendine katma" eylemlerini “saldırı” niteliğinde sayılması gereken eylemlerin başında saymıştır (Md. 3). 

Vietnam bu saldırısını, Kamboçya'nın kendisi için bir tehdit unsuru olduğunu, ya da bu ülkenin iç rejiminin insan haklarına aykırı düştüğünü ileri sügerek savunabilir mi? 5 milyonluk yoksul bir ülkenin ve bu ülkenin elinde savaş uçağı bile bulunmayan ordusunun, 50 milyonluk ve son derece etkili bir orduya sahip bir ülkeyi nasıl tehdit edebileceğini düşünmek biraz zordur ama, yine de uluslararası hukuka sözü bırakalım. Yukarıda anılan karar metni bu türlü bahanelerin arkasına sıgınılma olanağını da ortadan kaldırıyor. 
Buna göre, siyasi, ekonomik, askeri ya da başka herhangi bir neden, saldırıyı haklı gösteremez. Nedeni ne olursa olsun bir saldırı, uluslararası barışa karşı işlenmiş bir suç sayılır (Md. 5) 

Nitekim Vietnam'ın kendisi, daha yakın geçmişte, dış saldırılara karşı kesin bir tutum içerisindeydi. Laos ve Kamboçya'daki Amerikan işyallerini hukuki alanda da şiddetle kınayan ülkelerin başında Vietnam gelmekteydi. 


ÇAĞRILMA SOPUNU 


Bugüne kadar uluslararası hukukta, bir ülke resmi ve yasal organlarının çağrısı üzerine bir başka ülkenin silahli kuvvetle rinin onun yardımına koşması hukuka aykırı sayılmamıştır. Bu bir nevi hukuka uygunluk sebebidir. Gerçi saldırıyı göze alan taraf, sırasında, ` beni çağırdılar da ondan gittim" diyebiimiştir. Örneğin, Çekoslovakya'nın 1968'deki işgali sırasında SSCB yetkilileri, kendilerinin ve Varşova Paktı ordularının doğrudan doğruya Çekler tarafından çağrıldığını ileri sürmüşlerdi Gerçi bugüne kadar bu davetiyeyi çıkaran Çeklerin kimler olduğu resmen anlaşılamamıştır ama, işin hukuk açısından önemli yönü bu değildir. önemli olan bu çağrının o zamanki resmi ve yasal Çek yönetiminden gelmemiş oluşudur. 

Victnam'ın Kamboçya'ya saldırmasın- da da durum böyledir. Hiçbir resmi ve yasal organ onları bu işe çağırmamıştır. 
Aksine onlar, yasal bir iktidarı zorla devirebilmek için, mazeret bile aramaya gerek görmeden bu saldırıya girişmişlerdir. BM Güvenlik Kurulunun SSCB ve 


jetleri bir kenti yerle bir etti 


© Kara kuvvetleri de saldırıya geçerek, Taraki yönetimine karşı muhalefet yürüten bir köyde taş üstünde taş bırakmadılar 


balayarak yüzlerce yerle bir ettiler. 


raki yönetimine ayaklanan halkı günü bildirdi. 


kente 


DIŞ HABERLER 

SER VİSİ 

Afganistan Hava Kuvvetlerine bağlı jet uçakları, Moskova yanlısı Taraki Hükümetinin emriyle, Nuristan kentini bomevi 


Haberi veren Pakistan' ın Jung Ravalpindi gazetesi, Afgan jetlerinin bu saldırısının, bölgede Ta- 

karşı sindir mek amacıyla yürütüldü-Saldırıya geçen jetlerin bir yandan yüzlerce bomba yağdırırken, bir yandan 


da halkı askerlere yardı- 


tıkları açıklandı. 


Vietnam Kambocya 


J~ Uluslararası hukuk ve Kamboçya 


Çekoslovakya dışındaki bütün üyeleri de, Vietnam'ın tutumunun (bu ülkenin adını vermeden), uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu belirtmişlerdir. Veto yüzünden, bu ortak tutumun Güvenlik Konseyi kararına dönüşmemiş olması, işin içerisindeki hukuki çıplaklığı örtmeye yetmez. 


SOSYALİST HUKUK 


Bu ihlâl, yalnız uluslararası hukukun değil, sosyalist anlayışın ve sosyalist hukukun da kesinlikle yasakladığı bir şeydir; başka ülkelerin içişlerine karışmama, onların egemenlik ve toprak bütünlüğü haklarına saygı gösterme, devletlerarası uyuşmazlıkların çözümünde kuvvet ve silah kullanma yoluna gitmeme, toprak ilhakıns heveslenmeme ve nihayet halkların kendi kaderlerini kendilerinin belirleyebilmesi hakkına uyma... Bütün bunlar, sosyalizmin benimsediği, hatta emperyalist saldırılara karşı haklı birer silah olarak da kullandığı temel ilkelerdir. 
Hatta uluslararası hukukta bu ilkelerin yerleşmesinde başrolü oynayan, Lenin'in önderliğindeki Sovyetler Birliği olmuştur. 

Kruşçev ve "barış içinde yaşama” döneminin Sovyet hukukçuları da —şüphesiz bambaşka niyet ve amaçlarla— bu ilkeleri yer yer tekrarladılar ya da benimser göründüler, 1962'de Moskova'da yayınladığı kitabında Suvyet hukukçusu Tunkin, “saldırmama ilkesini bütün uluslararası hukuk anlayışında baş yere yerleştiriyor ve bu ilkenin hiçbir istisnası olamayacağını vurguluyordu (3). Aynı dönemin Sovyel dış hukuk anlayışını inceleyen Batılı hukukçular da, Sovyet hukuk doktrini- nin, saldirgan devletin yalnız saldırıya uğrayana karşı değil, bütün uluslararası topluluğa karşı da scrumlu olduğunu, uluslararası hukuku çiğneyenlere karşı zorlayıcı yaptırımların uygulanması gereğini ve bu yoldaki BM ile Güvenlik Konseyi kararlarının yerine getirilmesi zorunluluğunu kabul ettiklerini belirtiyorlar (4). 

Son 10 yıldan bu yana SSCB'nin dünya sahnesinde oynadığı ya da başkalarına oynatmak istediği rol ise, Leninist ilkeler- den ne kadar uzaklaşıldığının açık bir göstergesidir. Yalnız bu kadar mı? Macaristan, Çekoslovakya işgalleri, Afganistan ve G.Yemen darbeleri, Kübalılara Afrika'- da gördürülen işler ve son olarak da Vietnam'ın oOKamboçya'ya saldırtılması, SSCB'nin “barış içinde bir arada yaşama, başkalarının ic işlerine karışmama, yumuşama vb." gibi kavramlardan neyi anladığını ortaya koymuştur. Bu tutum, 10 
yıl öncesinin “resmi” hukuk tezlerinin bile yalanlanmasıdır. 

Kamboçya'nın işgali, hiç bir kılıfa sığdırılmayacak olan bir minare hırsızlığıdır. Günümüzdeki Sovyetler Birliği'nin tek, gerçek ve değişmez gerekçesi Suyumu bulandırıyorsun" mantığıdır. 


ARI; 
"noy, 1 Monde, 7.1.1979 

Y, Uluuararası Hukuk ve Ör Yay., Ank, 1977, 5.230, Tuukin, Orat  Internatiopal is, Paris 1965, 5.39, Coexistence 


Pub 
(4) B.Dutoil, ternational a la Luuura de (4 Doctrine Sovietique, Paris 1966, 5.163. 


et Droit In- 


YARIN: ŞİMDİ NELEK 


BEKLENEBİLİR? 


ma çağıran bildiriler at- 


Bildirilerde, halk muhalefetine önderlik eden İslam Birliği Örgütü üyelerinin derhal yok edileceği tehdidi savruluyor. 

Gazetenin haberinde, imha harekatına kara kuvvetlerine bağlı birliklerin de katıldığı, askeri birliklerin Nuristan kenti yakınlarındaki bir köyde taş taş üstünde bırakmadıkları kaydedildi. 

Bilindiği gibi, geçen yılın ilkbaharında, Davut Han yönetimini binlerce kişinin öldürüldüğü kanlı bir darbeyle deviren Moskova yanlısı Taraki yönetimine karşı, İslam Birliği bünyesinde örgütlenen bir muhalefet hareketi yürütülüyor ülkenin pek çok yerinde silahlı direniş biçiminde gelişen mücadelenin Taraki yönetimine ağır kayıplar verdirmeye başlaması üze rine, Moskovacı yönetim, muhalefet hareketinin yoğunlaştığı o bölgelerde katliamlara girişiyor 


BİR, HAFTADA 


Batı Berlin'de bir Doğu Alman casusu yakalandı 


BERLİN (AA) 

Batı Berlin'de, Doğu Almanya hesabına casusluk yapan bır kişi daha yakalandı. Batı Berlin Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, bu casusun da, Batıya sığınan Teğmen Werner Stiller'- in sağladığı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yakalandığı bildirildi. 
Geçtiğimiz Cuma günü Batıya geçen Doğu 


Alman casusu Werner Stiller'in verdiği bilgiler sonucunda, bir hafta i- 


çinde yakalanan Doğu Alman casuslarının sayısı sekizi buldu. 

Batı Berlin Savcılığı, son yakalanan casusun kimliğini açıklamadı. 

DOĞU ALMANYA'DA SİYASİ 
TUTUKLULARIN 
SERBEST 
BIRAKILMASI 
İSTENDİ 

Doğu Berlinli filozof Sehottlander, Doğu Almanya'daki siyasi mahkumların serbest bırakılmasını istedi. 

Geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Alman ARD Televizyonuna bir demeç veren Schottlander, Bahro ve Hübner dahil, bütün siyasi mahkumlar için af çıkarılmasını talep etti. 
Schottlander, Demokratik Alman Cumhuriyeti- nin 30. kuruluş yıldönü mü olan 7 Ekim'in bu af için en uygun zaman olduğunu söyledi. 


F.Almanya'ra eski bir SS subayı yakalandı 


İkinci Dünya Savaşı sırasında 20 Yahudiyi öldüren bir SS subayının daha Almanya'da yakalandığı açıklandı. 34 yıl- başka bir adla gizlendikten sonra yakalanan eski SS subayı İkinci Dünya Savaşı sırasında Gestapo teşkilatında çalışmıştı. 

O günden bu yana kendisini Ludwig Jantz adıyla gizleyen SS subayının asıl adının Ludwig Klemn olduğu ve birçok fotoğraf ve tanık ifa desi ile suçunun kanıtlandığı açıklandı. Açıklamayı yapan savcı olayın tam bir kesinlik kazanması için Polonya, İsrail ve ABD'den de görgü tanıkları çağırılabileceğini bildirdi. 


Guillio Andreotti 


Enrico Berlinguer 


ANDREOTTİ HÜKÜMETİNİN, AVRUPA PARA SİSTEMİNE GİRMEYİ KABUL ETMESİ ÜZERİNE 


İtalya'da Berlinguerin partisi azınlık hükümetini desteklemekten vazgeçti 


© Azınlık Andreotti hükümetinin istifa etmesi bekleniyor 


© 20 Martta Parti Kongresine hazırlanan Berlinguer, kabineye bakan sokmak istiyor 


DIŞ,.HABERLER SERVİSİ 

“Avrupa Komünizminin" savunucusu olduğunu söyleyen Berlinguer' in İtalyan 'Komünist" Partisi (İKP), azınlık Andreotti Hükümetini dışar- dan desteklemekten vazgeçtiğini açıkladı. Parti Genel Sekreteri Enrico Berlinguer, İKP'nin, bu kararı, hükümetin "sağa kayması” üzerine aldığını öne sürdü. 

1976 vimm Haziran ayında yapılan seçimlerden sonra işbaşına gelen azınlık Andreotti Hükümeti, Hıristi-Ya Demokrat Partisinin doğrudan, KP, Sosyalist, Sosyal Demokrat ve Cumhuriyetçi Partinin ise dışarıdan desteğine sahipti. Söz konusu dört parti, hükümeti özellikle parlamentoda oylarıyla destekliyorlardı. 


Azınlık hükümetini destekleyen 5 
parti yöneticisinin son olarak yaptığı toplantıda, İKP Genel Sekreteri Enrico Berlinguer, Hıristiyan Demokrat Parti Sekreteri Bingno Zaccagnini'ye, Andreotti kabinesinin Aldo Moro' 

, nun ilkelerinden ayrıldığını öne sürdü ve bundan böyle İKPAM” hükümeti desteklemeyeceğini söyledi? 

HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR 

İtalya'nın seçmen sayısı bakımından ikinci büyük partisi olan İKP'nin açıkça muhalefete geçtiğini bildirmesinden sonra, Andreotti Hükümetinin istifa edeceği bildiriliyor. Siyasal gözlemciler, Devlet Başkanı Pertini nin yeni kabineyi kurma görevini yeniden Andreotti'ye vermesinin beklendiğini belirtiyorlar. 


BERLİNGUER DESTEĞİNİ NEDEN ÇEKTİ? 

İKP'ye yakın çevreler, Başbakan Andreotti'nin son olarak ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale ile aptığı görüşmede, "İKP'li bakanlara talyan Hükümetinde yer verilmeyecektir" şeklinde sözler kullanmasının tepkilere yol açtığını öne sürüyorlar 


Hükümeti desteklemekten vazgeç- 


tiklerini açıklayan Enrico Berlinguer, bu durumun erken seçimi gerektirecek bir olay olmadığını söyledi. İKP' li bakanların hükümete katılmasıyla bu sorunun çözüleceğini iddia eden Berlinguer, İKP'li sendikacı Ugido Rossani'nin öldürülmesi olayından ve işsizliğin hızla artmasından hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürdü. 


Mart ayının sonunda toplanacak olan İKP Kongresine güçlü bir şekilde girmeyi arzulayan Berlinguer yönetimi, 20 Marttan önce, hükümet bunalımının kendi lehine sonuçlanmasını hedefliyor 


İKP'nin hükümeti desteklemekten vazgeçmesine . neden olan en önemli etkenlerden biri de İtalya'nın Avrupa Ortak Para Birimine (ECU'ye) katılması oldu. Hatırlanacağı üzere İtalyan Hükümeti önce ECU'ye girmeyi kabul etmemiş ancak daha sonra, İKP dışındaki partilerin baskısıyla Avrupa Para Sistemine katılmıştı. 
Moskova'nın da şiddetle eleştirdiği Avrupa Ortak Para Birimi Sistemine İKP başindan beri karşı çıkıyordu. 


10 ay kadar yarı-iktidar, yarısmuhalefet durumunu koruyabilen İKP, özellikle işçi sınıfı ve gençlikten yükselen harekete karşı koymayı başaramadı. Tedhiş hareketleri konusunda da, anarşiye karşıymış gibi görün mesine rağmen çeşitli çevrelerin Rusya'yı ve Doğu Bloku ülkelerini suçlamas, karşısında sessiz kalmayı tercih etti. 


Hatırlanacağı üzere, başta Hıristiyan Demokrat siyaset adamları ve AET yanlısı çevreler, Aldo Moro'yu kaçıran ve birçok tedhiş eylemi düzenleyen Kızıl Tugaylar adlı örgütür elemanlarının Doğu Avrupa ülkelerin- de talim gördüklerini ve bu ülkeler- den destek aldıklarını açıklamışlardı. 


İKP'nin Andeotti Hükümetine şoğladığı destekten vazgeçmesiyle İtalya'da başlayan yeni hükümet bunalımının girift o mücadelelere yol açacağı tahmin ediliyor 


JIVKOV, “BÜYÜK BULGARİSTAN” HAYALİNİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR: - 


Aydınl 


Varşova Paktınin güçlenen silahlanmasına 
Karşı 


Belçika, yeni tip uçaksavar ve 


tanksavar roketleri 


satın almayı kararlastırdı 


HADİ ULUENGİN BRÜKSEL'den bildiriyor Belçika Hükümeti, "Hawk-Helip"' uçaksavar ve "Milan" tanksavar roketleri almayı kararlaştırdı. 

Almanya'daki Belçika birlikleri tarafından kullanılacak olan Hawk-Helip roketleri, özellikle alçaktan uçan uçaklar ve helikopterler üzerinde etkili bir savunma silahıdır. 
Bu ' uçaksavar roketleri, Varşova Paktı kuvvetlerinin Orta Avrupa'da başlatacakları bir saldırı sırasında, hava akınlarını önlemek için etkin bir savunma silahı olarak nitelendiriliyor. 

öte yandan Belçika Hükümeti, diğer NATO ülkelerinin de kullandığı ve Almanya ile Fransa'- nın ortak olarak ürettikleri Milan tanksavar roketlerinden 330 tane daha satın almayı kararlaşurdi. Bu portatif roketler, Varşova Paktı kuvvetlerinin ezici tank üstünlüğü karşısında, bir tank saldırısını püskürtmede kullanılacak. 

Roketlerin (o alınması Belçika'daki teslimiyelçi güçlere ve sözde silahsızlanma için kampanya açan revizyonist Belçika “Komünist"' Partisine ve onun güdümündeki sahte solcu ve pasifist örgütlere indirilmiş bir darbe òla- 


rak görülüyor. 
İngiliz 
Muhafazakar 
Partisi, AET ülkelerinin birleşik güvenlik örgütü kurmasını istiyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İngiliz (o Muhafazakar Partisinin Avrupa Konseyi bünyesindeki üyeleri, NATO içindeki Ortak Pazar ülkelerinin birleşik güvenlik örgütü kurmaları için çağrıda bulundular. 

“Ticaret ve dış politika konusunda ortak bir tavır içinde olabilen topluluk üyelerinin askeri güvenlik konusunda işbirliği yapmamaları düşünülemez" diyen Muhafazakar Parti üyeleri Batılı ülkelerin konvansiyonel silahları azaltması, Fransa'nın NATO'ya tekrar girmemesi ve Avrupa'ya 


ABD askeri desteğinin kesilmesi halinde, yeni . bir savaş tehlikesinin 


artacağını söylediler, 


Bulgaristan, Makedonya'yı 


© Bulgaristan Bilim Akademisinin yayınladiğı bir kitapta, Makedonya tarihi çarpıtılarak ele alınıyor 


- = 


koruyacağını tekrar tekrar ilan ediyor. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Romanya Komünis! Partisi resmi yayın organı Scienleia, Romanya'nın COMECON içinde de bağımsızlığını koruyacağını ve bundan hiç bir şekilde fedakarlik yapmayacağını be lirten bir yorum yayınladı. 
COMECON'un kuruluşunun yil dönümü dolayısıyla yapılan yorumda “ekonomik işbirliği her ülke hükümelinin tespit ettiği ekonomik kalkınma ilkeleri çerçevesinde ve milli 


Ae 
| iki 
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Romanya halkı, Devlet Başkanı Çavı. esku'nun önderliğinde, milli bağımsızlığını sımsıkı 


ISTA SANRATDAREA NATIONALA A POPGRU 


LE 4 À 
Sid ihe di 


ROMANYA KOMÜNİST PARTİSİ YAYIN ORGANI: «Romanya bağımsızlığından hiç bir şekilde fedakarlık etmeyecek» 


bağımsızlık ilkesine tam baylılık içinde yürülülceklir'' deniyor ve orlak ekonomik işbirliği kararlarının ço Zunluk ilkesine göre alınamayacağı belirtiliyor. 

Geçmişle parli ve hükümetin kararlarını hiçe sayan uygulamaların görüldüğünü hatırlatan Scienteia gazelesi, alınacak kararların her ülkenin menfaatine olması ve her ülke lara fından onaylanması gerekliği üzerinde önemle duruyor. 


kendi toprakları içinde gösteriyor 


BELGRAD (ÖZEL) Yugoslavya'da yayınlanan "Borba" gazetesi, Bulgar yönetiminin Makedonya konusundaki tutumunu eleştirerek, Bulgaristan'ın Makedonya milliyetini reddettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkileri zedelediğini belirtti. Yugoslav gazetesi, Sofya makamlarının, “Büyük Bulgaristan" hayalleri peşinde koştuğuna işaret ederek, Du emellerin toprak talebi an- 
>lamına geldiğini yazdı. 
Bulgaristan Bilim Akademisi, geçenlerde yayınladığı 900 sayfalık bir kitapta, Makedonya tarihini tamamen çarpıtarak, bu bölgeyi Bulgaristan'ın bir parçası olarak ele alıyor 
Kitapta, Bulgaristan "Komünist" Partisi Siyasi Büro üyesi Zola Drago- 
“itşeva'nın anılarına da sık sık başvurularak, Makedonya'nın Bulgaristan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu öne sürülüyor. 
Yugoslav Borba gazetesi, kitabı ve Bulgar hükümetinin tutumunu kınarken şu cümlelere yer verdi: "Bir zamanlar Rus çarlarına ait olan Büyük Bulgaristan rüyasını, bugün Bulgarlar zihinlerde tekrar uyandırmaya çalışıyorlar, Büyük Bulgaristan hülyasının eninde sonunda getireceği yine toprak talebidir " 


e 


28 Ocak 1979 


> İşçi-sendika 
TİS Genel Kurulu 29 Ocakta toplanıyor 


DİSK, TiS VE DEVRİMCİ TOPRAK-İŞ” E YENİ BİR BİRLEŞME ÖNERİSİ GETİRDİ 


MADEN-İŞ 6. B 


LGE TEMSİLCİLİK SEÇİMİ BUGÜN YAPILIYOR 


Profilo'nun görevden alman işçi temsilcisi Rıza Ayık: 


"6. Bölge işcisi, 


LAJ I 
© Yeni karara opra © Sendikaların kendi © Kararın TIS Genel Hasan Algül e Sorkani Basn Agie “işçiler pa- her iki sendika eşit açıklamalarına göre, TİS'in Kurulunda ae o sayıda kurucu üye ile 10 bin, Devrimci Toprak-iş'in tepkilere yolaçması eUe cd e -n temsil edilecek 4 bin üyesi var bekleniyor ol samari l rele Ir 


ANKARA (ÖZEL) 

TİS (Türkiye Toprak Su ve Tarım İşçileri Sendikası) Genel Kurulu 29 
Ocak günü Ankara'da Türk Standartlar Enstitüsünde toplanıyor. 

Genel Kurul gündemindeki en önemli maddenin TİS'in DİSK'in aynı işkolundaki diğer sendikası olan Devrimci Toprak-İş'le birleşmesi konusu olacağı belirtiliyor. TİS Genel Kurulu, DİSK'in birleştirme komisyonunun getirdiği son birleşme önerisini tartışacak ve karara bağlayacak. Sendikaların kendi açıklamalarına göre TİS' in 10 bin, Devrimci Toprak-İş'in 4 bin dolayında ivesi bulunuyor. 

TİS'in Devrimci Toprak-İş'le birleştirmesi yolundaki çalışmalar DİSK 
6. Genel Kurul öncesine 


kadar uzanmaktadır. 


DAHA ÖNCEKİ BİRLEŞTİRME ÇALIŞMALARI 


Kemal Türkler'in baş-Xanlığı döneminde başlayan birleştirme çalışmaları bir sonuca ulaşılma- dan 6. Genel Kurul yapıldı ve DİSK yönetimi değişti. İki sendikanın birleştirilmesi çalışmalarına Baştürk yönetimi döneminde tekrar başlandı. 
DİSK Yürütme Kurulu üyesi Mustafa Aktolgalı başkanlığında kurulan komisyon, 1978 yılı içinde bir birleştirme formülü oluşturarak her iki sendikaya da iletti. 


Komisyon kararına göre, DİSK kurucu üyelerinin 7'si TİS, 5'i Devrimci Toprak-İş'ten ve 


Grevci Trabzon KT işçileri: "Çalışıp aç gezi yorduk Mücadele ederek aç kalmaya razıyız!" 


KTÜ kampüsü yemekhanesinde greve giden işçiler: 


"EŞİT HAKLARA 
SAHIP OLMAK iÇiN GREVE ÇIKTIK” 


© Oleyis üyesi 29 işçi 17 Ocaktan beri grevde 


© KTÜ Rektörü: ” Anlaşma sağlamak için, girişimlerimiz sürüyor” 


TRABZON (ÖZEL) Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü Yemekhanesinde çalışan 29 
işçinin 17 Ocak günü başlattığı grev başarıyla devam ediyor. DİSK'e bağlı Oleyis Sendikasının yetkili olduğu işyerinde grev, toplusözleşme gö- 


rüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlamıştı 


Grevle ilgili olarak Oleyis Karadeniz Bölgesi Şube Başkanı Necati Üner, mubabirimize şu açıklamayı yaptı: 

"Mart 1978'de teplusözleşme görüşmelerimiz uyuşmazlıkla sonuçlandı. Geçmiş haklar, kazanılmış haklar verilmedi. 
Buna neden olarak da bütçede ödenek olmaması gösterildi. Bizim istedigimiz şu: Mart 1979'dan 
geçerli olmak üzere 140 
lira brüt zam, Mart 1980" den geçerli olmak üzere 
40 lira yevmiye zammı. 


Yani toplam 180 lira ücret zammı istiyoruz. Ayrıca geçmiş hakkımız olarak da 40 lira verilmesini talep ediyoruz. Bu haklarımızı alırsak, diğer kurumdaki işçilerle hemen hemen eşit duruma geleceğiz." 

Bu arada grev yerinde halay çeken ve birlik içinde mücadele ettiklerini'belirten işçiler de şunu söylediler: 

"Çalışıp aç geziyorduk. Şimdi mücadele edip aç kalmaya razıyız. 
Haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz." 

Ötè yandan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Erdem Aksoy, yazılı bir açıklama yaparak, anlaşmanın sağlanması için girişimlerini sürdürdüğünü belirtti ve "Çalışanlarımızın yaşam düzeyini bütçe olanakları içinde yükseltebilmek için temsilcilerle görüşmelerimiz devam etmektedir" dedi. 


Çimse-İş ve AAFLI'nın ortak semineri sona erdi 


İSTANBUL (OZEL) 


Türk-İş / Çimse-İş /AAFLI'nın birlikte hazırladıkları o "Yöneticile- 


rin Sendikal Sorunları" adlı seminer 23-26 Ocak tarihleri arasında Yeniköy Carlton Otelinde yapıldı. 

Yöneticilerin sendikal sorunları adlı seminere 
40 işçi katıldı. Seminer- 
de, iş hukukunda işçi hakları, kooperatifçilik, 


üst orgütlenme, sendıkakooperatif işbirliği, sosyal güvenlik kavramı ve geleceği, SSK uygulaması, sendikal örgütlenme ve karşı kuruluşlarla mücadele konulu konferanslar verildi. 

Seminer, AAFLI Genel Direktörü Tom Müller ve Çimse-İş Genel Başkanı Akif Keskin'in yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi. 


Yürütme Kurulunun 4'ü TİS, 2'si Devrimci Toprak-İş'ten olmak üzere, TİS Genel Başkanının başkanlığında Tarım-Sen adıyla yeni bir sendika kuracaktı. Bu sendikanın kuruluş işlerinin tamamlanıp tüzüğünün vilayete verilmesinden 1 ay sonra, her iki sendika de genel kurullarını yapıp kendilerini feshedecek ve Tarım-Sen'e katılacaktı. 

Bu birleştirme kararı TİS tarafından benimsenirken, Devrimci Toprak-İş tarafından reddedildi. 


TİS GENEL KURUL YAPIYOR 


Birleştirme Kurulu kararının üzerinden 7 ay *-a zaman geçmesine rağ-Dibi tara.ınuan Guştur rulmaması ve tüzüğünün de hazırlanmaması üzerine, TİS, Sendikalar Yasasında belirtilen yasal süre dolduğundan ve sendika yönetiminin kayyuma devredilmesi gibi bir durumla karşılaşmamak için Genel Kurul kararı aldı. İki ay kadar önce, 
50 kadar delege ile yapılan bu genel kurul birleşme sorunu gündeme gelirse iki ay sonra tekrar toplanmak üzere karar alarak yönetim organlarını seçti. 


DİSK'İN BÜLTENİ n Ancak, 


günlerde, 


se geçtiğimiz 
DİSK'in TİS 


Genel Kurulu ile ilgili o- * 


larak dağıttığı bülten ile, birleşme sorunu tekrar güncel hale geldi. DİSK, yayınladığı bültende TİS in iki ay önce yapılan kongresinin yasalara aykırı olduğunu belirtiyordu. DİSK ayrıca, "yasal olmayan kongre yapmaktan dolayı" TİS'in Onur Kuruluna  sevkedileceğini de açıklıyordu. Bu arada bu bültenin, CHP'nin bütün il ve ilçe teşkilatlarına ve yönetim kademelerine gönderildiği öğrenildi. 

DİSK Birleştirme Komisyonu, sözkonusu bültenin arkasından yeniden toplanarak yeni bir birleştirme formülü oluşturdu. Yeni formüle göre, Tarım-Sen, her iki sendikadan 15'er kurucu üye- den oluşturulacak ve bu 
30 kurucu üye sendika 
yürütme kurulunu aralarında seçimle tayin edeceklerdi. Ocak ayı içinde her iki sendikanın da genel kurulunu yapmasın- dan sonra birleşme gerçekleşecekti. 

DİSK'in yaptığı bu son birleştirme önerisinin 
29 Ocakta yapılacak TİS 
Genel Kurulunda önemli tartışmalara yolaçması bekleniyor. 


TİS YÖNETİCİLERİ 
NE DİYOR? 


DİSK'in açıklaması üzerine görüşlerini sorduğumuz bazı TİS yetkilileri, DİSK'in, birçok kararını, örneğin 4 sendikanın üyeliği askıya alınma- 


İLAN 


1200 ADET DERİ 
CEKET 
SATINALINACAK- 
TIR 


Şartnamesi, olarak aşağıdaki lerden alınabilir. 
1- KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Mü- 


bedelsiz adres- 


$ kü Han Kat: 4-5'deki Mü- 


messilliğimiz. 
3- ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm so! 


hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte 
en geç 7 ŞUBAT 1979 
Çarşamba günü saat: 14.00'e kadar Karabük' teki Müessescmiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügünde bulundurmaları ilan olunur. 

(Basın: 10667-111) 


sı gibi önemli bir kararını bile kamuoyuna açıklamazken, TİS hakkındaki bültenini CHP teşkilatlarına kadar göndermesine bir anlam veremediklerini belirttiler. TİS yöneticileri ayrıca, Onur Kuruluna sevk konusunda da, şunları söylediler: 

“DİSK tüzüğüne göre, birleştirme komisyonuna itiraz eden sendikanın DİSK üyeliğinden düşürülmesi gerekir. Devrimci Toprak-İş, DİSK'in birleştirme komisyon (kararını kabul etmemiş ve aradan altı ay geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yani tüzüğe aykırı davranılmıştır. Şimdi bizim usulsüz kongre yaptığımız iddia edilerek Onur Kuru- 


söz edilmektedir. Kongremiz usulsüz değildir. 
Yasal süre dolduğundan, sendika yönetiminin kayyuma devredilmemesi için zorunlu olarak ve tüzük hükümlerine uyularak yapılmıştır: Tüzük ihlali sözkonusu ise, asıl Onur Kuruluna sevkedilmesi gereken Yürütme Kurulu değil midir?" 


Kurt Kiremit Fabrikası patronu yıllardır asgari ücretle çalıştırdığı işçilere ücret zammı ve sos- 


yal haklar vermek istemedi. 


Kurt Kiremit işçileri 


5,5 aydır 


grevde 


© Yıllardır asgari ücretle çalışıyorlardı 


YUSUF ÇELİK 


Kartal, Aydınlı köyünde kurulu olan Kurt Kiremit Fabrikasında çalışan, Çimse-İş Sendi- 


kasına üye 15'i kadın 114 
165 gündür sürüyor. 
Fabrikanın kapısında 


işçinin başlattığı grev 


kurdukları barakada 


işçiler sendikanın verdiği grev önlükleriyle kadınlı, erkekli nöbet bekliyorlar, ayrıca barakada kurdukları sobayla ısınıyor ve sendikanın verdiği erzaklarla yemeklerini pişiriyorlar. 

Kurt Kiremit'te 24 yıllık bir işçinin asgari 


ücretle calıstırıldığını äv 


s alal, 


levan iscilan gayatomi 


“İşveren bizi senelerden beri köle gibi çalıştırdı, 23-24 yıllık bir işçiye bile asgari ücret veriyor, hiç bir sosyal hakkımızı vermeye yanaş- 


madı." 


Öte yandan basından şikayetçi olduğunu 


söyleyen işyeri temsilcisi bir süreden beri grevimizi 


Mustafa Alan, "Uzun sürdürüyoruz, hiç bir 


gazete bizim bu haklı grevimize yer vermedi, haklarımızı alıncaya kadar grevimizi sürdürece- 


istiyoruz" dedi. 


giz, diğer gazetelerin de grevimize yer vermesini 


© "Hasan Algül'ün seçilmemesi, işçi sınıfının Maden-iş'teki sahte TKP kliğine karşı bir 


zaferi olacaktır” 


© "Hasan Akgül, DGM direnişinden sonra 


sahte TKP'nin adamı oldu” . 


Mustafa Tütüncübaşı 


Biliyorsun, Maden-İş 
6. Bölge temsilciliği seçimlerine Hikmel Aslan’ la birlikte Hasan Algül de aday olarak katılıyor Hasan Algül halen v, Bölge işçilerinin adına tepki duyduğu, istemediği bir kimse. Sahte TKP' lilerin ve ÌGD'lilerin adayı Hasan Algül hak kında ne düşünüyorsun? 


HASAN ALGÜL 
DGM'DEN SONRA 
SAHTE TKP'NİN 
ADAMI OLDU 
—Ben Hasan Algül'ü 
1975 yılından beri tanırım. Onu ilk defa Profilo" nun temsilcilik seçimleri sırasında gördüm. Kararlı bir görünüşü vardı. İşçi arkadaslar bu yüzden 


Hasan Algül'ü baştemsilci seçtiler. 

$çi hakkını arayan, patfona karşı boyun eğmeyen, mücadele eden kişilerin işçiler arasında itibarı çoktur. Hasan da böyle bir insandı. İşçilerin onu seçmesinin sebeBi buydu. Hatta o zamanlar böyle kişilere sahte -TKP'liler, Maden-İş yöneticileri, "Maocu, boğguncu" diyordu. İyi hatirliyorum, Hasan Algülde sendikada bu sözleri işittiğini fabrikada anlatırdı. Bu sözleri benimsemediğini söylerdi. 


DGM'lete kadar Hasan Algül işçiye yakın bir temsilciydi. DGM'lerde, Profilo direnişi sırasında çıkan çatışma yüzünden 500 işçiyi gözaltına 


Türk Harb-İş Genel Başkanı Kenan Durukan: 


“ASTER-S'İN ASKERİ İŞYERLERİNE ZMASI, TKP'NIN GENEL PLANININ BİR PARÇASIDIR” 


Sahte TKP'nin Aster-İş adlı paravan bir sendika ardında, askeri işyerlerine yönelik çalışmaları ve bu sendikanın faaliyetleriyle ilgili olarak, bu işyerlerinde yetkili sendika olan Türk Harb-İş Genel Başkanı CHP Milletvekili Kenan Durukan'la yaptığımız görüşmenin ikinci ve son bölümünü bugün yayınlıyoruz. 


———— s Röportaj: Gülay Kurnaz 


Bazı parlamenterlerin seçim endişesi yüzünden ” bazı Bakanlar ve milletvekilleri, TKP tandanslı sendikaları güçlendiriyor” 


görüşü doğuyor 


“e Askeri işyerinde çalışan işçilerin askeri disiplin yasası kapsamından çıkarılması için mücadele veriyoruz 


— Kenan Bey, sizin de yer konuşmalarınızda değindiğiniz bir mesele var. Asler-İş'in askeri işyerlerine sızma faaliyetinin milli savunmamız açısından önemi. Biraz üzerinde durabilir misiniz? 

— Buyurduğunuz gi bi, mesele sadece sendikal bir sorun değil. Mesele; TKP'nin sadece askeri işyerlerine sızması meselesi de değil. Bir genel plan var. Bir genel program var. Bu programa göre, TKP kamu kesimine sızacaktır. DİSK' in de bir amacı var. 
DİSK de zaten yıllardır kamu kesiminde örgütlenmeyi amaçlamaktadır. ginaenaleyh, TKP, DİSK'i kullanabilir. 
DİSK'in bir sendikasını kullanarak kamu kesimine dalmaya çalışacaktır. Tabii, bu noktada en hassas bölge, en hassas kol, askeri işyerleridir. TKP'nin askeri ye sızması ile, DİSK'in genel anlamda kamu kesiminde örgütlenmeyi hedeflemesinin ayrı amaçlı hareketler olarak görmek lazımdır. 
Aster-İş, illegal bir düşüncenin legal ucu olarak askeri işyerlerine girmeye çalışıyor. TKP doğrudan doğruya gelip askeri e nasıl ;girecek? Ne yapmak lazım? Legal bir biçim, legal bir kılıf bulmak lazım. İşte bu kılıf Aster-İş oluyor. 


— Biraz önce, Aster-İş'i bir sendika olarak değil, TKP'nin legal ucu olarak mülalaa etmek gerek!'ğini o belirtliniz Ancak ne yazık ki, buün bazı bakanların ve azı CHP'li parlamenterlerin meseleyi böyle 


da bu konu | 


görmediklerini ve "gericizfaşisl sendikalara kar şı ilerici sendikal hare keli deslekliyoruz"' adı altında TKP'nin kamu sektöründeki faaliyeline destek olduklarını görü yoruz. Siz hem bir sen dikacı, hemde CHP'li bir parlamenter olarak bu konuda ne düşünü yorsunuz? 


Bazı CHP'li parlamenterler... 


— Kanımca bu durum, daha çok,” bazı parlamenterlerin seçildikleri bölgedeki işçilerin daha sonraki seçimlerde de desteğini alabilmek endişesinden,yani bazı kişisel endişeler- den kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, bazı parlamenterler, seçildikleri bölgede etkin olan şu ya da bu sendikanın desteğini alabilmek için sözkonusu tutuma 

irebilmiektedirler. Şim- i bu iktidar olunca, iktidarın bhkanı, iktidarın milletvekili olunca, elbette çok daha ciddi bir durum ortaya çıkıyor. 
Destek olduğu, ya da arka çıktığı adamın eli çamura bulanınca, iktidarın eli çamura bulanıyor. Bu sefer, efendim CHP iktidarı, bazı bakanları ve milletvekilleri bilerek yada bilmeyerek, TKP tandanslı sendikaların güçlenmesine katkıda bulunuyor ibi ithamlar, görüşler oğuyor. 

Ayrıca burada birde etki-tepki meselesi ortaya çıkıyor ki. buna da değinmekte yarar var. 
Efendim, diyelim ki, A ilinde, gerici eğilimli bir sendika var. Bakıyoruz bu sendikanın arkasına geçmiş on tane aynı eğilimde milletvekili görüyoruz; sendika feryad edivor. "Yok efen- 


„arkasında CHP UR 


dim, DISK bize saldırıyor, TKP bize saldırıyor lan diye. Aslında bir bakıyorsunuz ki, gerçekten o sağ yönetime karşı sendika içinde bir mücadele var, O mücadelenin içinde de işte diyelim 42 vilayetimiz- de, neyse orası, politika yapan bir milletvekili var. Şimdi tabii, Türki- e'de kötü olan yalnız TKP değil. Belki kötülerin en kötüsü TKP ama, tek kötü değil. Başka kötüler de var. Onu gözardı edemeyiz. İşçi emekçidir. Emek sermayeye karşı mücadele verir. İşçinin karşısında sermayeden yana olan, sermayeyi savunan siyasal görüşler vardır. 
Bunlar da kötüdür. İşçiyi sermayeye peşkeş çeken bir anlayış vardır. Bu da kötüdür. Aslında ben biraz önceki sorunuzda sözünü ettikina sorumun günümüze çok ciddi bir boyut- ta olduğu kanaatinde değilim. 


— Kenan bey, askeri işyerlerinde ücret düzeyinin diğer kamu kuruluşlarına kıyasla düşük olduğunu ve işçilerde, bu toplusözleşme döneminde bu açığı telafi etmek yönünde kuvvel- li bir talep olduğunu biliyoruz. Öte yandan işçiler, askeri işyerlerinde, uygulanan iç hizmel kanununa karşı da büyük tepki duyuyorlar. İşyer lerindeki mevcul anti demokralik orlamın de gişmesini istiyorlar. Za len Asler-İş de, bu iki meseleyi, kendisine baş propaganda malzemesi halıne gelirmiş durumda. Sız, sendika olarak, bu toplusözleşmede bu iki konuda kendinize ne gibi hedefler koydunuz? 


Yıllardır Profilo Fabrikasında çalışan, işçi mücadelelerinde en önde yer almış, Profilo işçileri tarafından sevi- 


len sayılan ünite temsilcisi Rıza Ayık, 


gazetemize Maden-İş 6. Bölge seçimleri ve sahte TKP'nin adayı Hasan Algül'le ilgili görüşlerini anlattı. 


aldılar. Aramızda Hasan Algül'de vardı. Hasan Algül 6 arkadaşımızla birlikte tutuklandı. 70 gün kadar içerde yattı, Dışarı çıkınca Maden-İş onu 
6. Bölgede görevlendirdi. 
İşte o günlerden itibaren Hasan Algül değişmeye başladı. 

Fabrikaya gelip bizlerle konuşan Hasan eski Hasan değildi. Eskiden verdiğimiz o mücadeleleri karalıyordu. o ''Maceracilık yaptık" diyordu. İşçi hakkını arayan, patronla mücadele eden Hasan Algül o değildi. 

Daha sonra Maden-İş yönetimine karşı olan her işçiye her devrimciye "Maocular, bozguncular'' diye çatmaya başladı. 6. Bölge toplantıların- da yaptığı konuşmalarda 


Ya bu deveyi güdeceğiz... 


— önce, işyerlerimizde ücret düzeyinin neden diğer kamu kuruluşlarından daha düşük olduğunu açıklamaya çalışayım. Şu anda biz, kamu kesimindeki diğer işkollarından ekonomik 


bakımdan bir yıl geri duru wiayız, Kamu kesin eki diğer işyerleri sekizinci reka 


tu yı sözleşmeler” imzalandı. Biz ise sekizinci döneme bu yılın Mart ayında başlayacağız. Be-İirttmeliyim ki, bu bir yıl, daha önceki yıllarda, 1971 öncesinde kaybedilmiştir. 

Şimdi mesele, bu geriliği telafi etmektir. 
Kesinlikle belirtmeliyim ki, bu sözleşme ile, üyelerimizin şu anda gerçekten düşük olan ücret düzeyini yükseltmek baş meselemizdir. Bu hayati bir sorundur. Bunu yapmaya mecburuz. 
Kaba tabirle söylemek gerekirse, ya bunu yaacağız, ya da bu sendi- 

Kadan gideceğiz. Hani derler ya, ya bu deveyi godec piz ya bu diyar- an gideceğiz. 

Diğer konuya gelince, bu mesele, Aster-İş tarafından istismar edilmektedir. Aster-İş diyor ki, işte sizin sendikanız öyle bir işveren sendikasıdır ki, lerin askeri disiplin yasasına tabi olmasını toplusözleşmeye hüküm koyarak engellemiyor. Du- gün herkes bilir ki, toplusözleşmelerde:, yasalara aykırı hukum yer alamaz. i Toplusözleşme hükümleri yasa. hukumleri ile çelişemez. Dolayısıyla, askeri işyerle- 


rinde çalışan işçilerin askeri disiplin yasası kapsamından çıkarılması, bir toplusözleşme meselesi değil, bır yasa değişikliği meselesidir. 
Parlamentoda, komisyonlarda verilmesi gereken yasal bir mücadeledir. Biz, bunu vermeye çalışıyoruz. Bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz 

— Son olarak sormak istediğim bir soru daha var. Konuşmamızın başında işçilerin yoğun tepki duyduğu konular üzerinde durdunuz. İşçilerin taleplerinin karşılanmasının, aynı zamanda Aster-Ìş'in işyerlerindeki faaliyetine de darbe indireceğini, TKP'nin sizma orlamı bulamayacağını belirtliniz. Bütün bunların yanısıra, işçinin, bana gel, üye ol diyen kişilerin gerçek yüzünü tanıması, hangi kılıkta çıkarsa çıksın teşhis elmesi gerekiyor. Bu konuda, yani işçilerin revizyonizme karşı eğili- mi konusunda sendika olarak neler düşünüyor- 


Eğitimde yetersizliğimizi saptadık 


— Eğitim şüphesiz iki yönlü olmalıdır. Bir yandan, Aster-İş'in neden kötü olduğunu anlatırken, bir yandan da bizim, ne olduğumuzu, Harb-İş'in çizgisinin ne olduğunu anlatmak görevi ile karşı karşıyayız. 


Zira hiç kimse bize ne olduğumuzu bilmeden sevdalanmaz. Eğitim 


deyince, karşılıklı bir ilişki düşünmek gerekir. 
Yani bir yandan işçiye öğreteceğiz, bir vandan 


da ondan öğreneceğiz. 


Karşılıklı olacak. 
Bugüne kadar, eğitimde sendikaların büyük çapta başarılı oldukları söylenemez. Bu sirf bizim için değil, bütün sendikalar için sözkonusudur. Biz bir yandan yayın organı yoluyla işçiye ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan da bölgelerde dolaşan eğitim kervanı ile ve toplantılarla eğitim ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Fakat bunların yetersizliğini saptadık. 
Şimdi yeni binamıza geldik. Burada bir eğitim merkezi oluşturuyoruz. Bu eğitim merkezimizde monitörler yetiştirmek, yani mahalli örgütlerimizde, egitim yapabilecek eğitimcileri yetiştirmek amacındayız. Bu eğitimci arkadaşlar vasıtasıyla, mahalli teşkilatlarda egom faaliyetini sürekli ale getirmek, işçiyi sügekli olan bitenden, dünyadaki gelişmeler- den, sendikamızdaki gelişmelerden haberdar edobilmek mümkün olacek, Eğitim konusunda, eni bir program ve an-Lis ir atılım yapmak planındayız. Eğitimi yetinde verebilecek eleman yetiştirmek şeklinde oözetleyeceğimiz yeni eğitim programımızı başarılı bir şekilde uygulayabildiğimiz takdirde, sanırım iki yıllık bir süre sonunda, işkolumuzda hiçbir "muzır" akım kalmayacaktır. 
— Evel, Sayın Durukun, biz de size bu eği- un hamienizde ve işyesizdeki muzır akımlare barşı mücatelenizde başarılar dileriz. Zaman uyrdığınız için de çok ieşekkur ederiz. 


bol bol İGD propagandası ve devrimcilere küfür dolu sözler ediyordu. 


Peki, Hasan Algül sahte TKP'nin adamı olduktan sonra işçiler 


onun hakkında ne düşünmeye başladılar. Bundan da biraz söz eder misin? 

HASAN ALGÜL 
6.BÖLGEDE 
İGD'LİLERE 

ELEBAŞILIK YAPAR 

OLMUŞTU 

Tabii bütün bunlar işçiler tarafından da konuşuluyordu. Hasan Algül için işçiler arasında “bu artık merkezin adamı olmuş, ondan da ha- 


yır gelmez" denilmeye başlanmıştı. 
Hasan Algül artık 


İGD'lilerden bir tayfayla * fabrikaları gezmeye geliyordu. Buna gezi falar denmezdi elbette. 
Fabrikalarda sendika yönetimine muhalefet eden işçiler Hasan Algül ve İGD'li tayfası tarafından tehdit ediliyor, önü kesiliyor, dövülüyordu. Hasan Algül onların elebaşılığını yapar olmuştu. 


İşçilere öyle hakaretler ediyordu ki, herkesin nefretini üstüne çekiyordu. o Tavırlarıyla, konuşmalarıyla hep hakkını arayan, Maden-İş'te demokrasi isteyen işçilere saldırıyordu. 


ŞİMDİ KARAR 
GÜNÜDÜR HASAN 
ALGÜL'E ŞAMARI 

VURMALIYIZ 

—Rıza arkadaş, Hasan Algül'ün nereden nereye geldiğini bugünkü niteliğini anlattın. Hasan Algül'ün Profilo'daki İGD'ü temsilcilerinin, diğer temsilcilerin muhalefetine rağmen seni genel merkeze şikayeti üzerine ünite temsilciliğin ve üyeliğin askıda. Şimdi senin oy kullanamayacağın 
6. Bölge seçimlerine dö nelim. Bu konuda düşüncelerini açıklar mısın? 


—Benim ünite temsilcisi olarak oy hakkımı elimden aldılar. Bunu ne yapıp yapıp, bölge seçimine katılmamı engellemek için yaptılar. Ama 
6. Bölgedeki arkadaşlar seçime katılacaklar ve tabanın sesini orada yükseltecekler. 

Bugün sınıfın mücadelesinin önündeki en büyük engel sahte TKP'dir. 
Maden-İş'teki Kemal Daysal-Murat Tokmak kliğidir. 6. Bölgede de Hasan Algül'dür. Hasan Algül'ün nasıl azılı bir işçi düşmanı olduğunu işçi arkadaşlarım gayet iyi bilirler. Şimdi karar günüdür. 

Hasan Algül "eğer ben seçilirsem bölgedeki bütün muhalefeti ezeceğim'' diyor. 6. Bölge işçisini daha seçilmeden tehdit ediyor. İGD'liler ve Hasan Algül bu yüzden Hikmet Aslan'a da "Maocuları yaşattı" diye saldırıyorlar. 

İşçi (o arkadaşlarımın önündeki görev çok önemlidir. Hasan Algül'ü seçtirmemek için cesur bir mücadele yürütmeliyiz. 6. Bölgede Hasan Algül'ün seçimi kaybetmesi demek, başkan seçilecememesi demek, işçi sınıfının bir zaferi demektir. 
6. Bölge işçisi yıllardır Maden-İş'teki Rus uşaklarma karşı çıkmıştır. 
Sendika yönetimine muhalefet etmiştir. Bugün de 6. Bölge başkanlığı seçiminde bu bir kere daha anlaşılacak ve Hasan Alvül sınıftan hakettiği şamarı yiyecektir. Ben buna inanıyorum ve işçi arkadaşlarıma güveniyorum, 


İşadamlarının düzenlediği toplantı geniş ilgi gördü. 


Büyük işadamları, bunalımdan çıkışı yabancı sermayede görüyor 


İSTANXUL (ÖZEL) Türkiye Sanayicileri 


ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "Türk Eko- 


nomisi'' konulu toplantı dün Intercontinental ote- li salonunda yapıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını TUSİ- 
AD Yönetim Kurulu Başká. Feyyaz Berker yaptı, Berker, bugünkü ekonomik sıkıntıların temelinde 1970'lerden bu yana uygulanan enflasyonist ekonomik politikaların yattığını söyledi. 

Feyyaz Berker, bugün gelinen noktada Türk ekonomisinin dışa açılmasının şart olduğunu söyledi ve ekonominin dışa açılmasından, dünya piyasalarında serbest piyasa rekabetine girmek vc buna uygun tedbirleri eksiksiz uygulamanın an- 
'.şılması gerektiğini savundu. Türkiye'nin kredi faizi olarak, dışarıya ödediği miktarın, yabancı sermayenin kâr transferlerinden daha pahalıya geldiğini öne süren Feyyaz Berker, Türkiye'nin yabancı sermayeden yararlanmak zorunda olduğu görüşünü savundu. 

Feyyaz Berker ekonominin dışa açılmasının bir diğer şartının Türkiye'nin AET'ye tam üye olması olduğunu savundu. Feyyaz Berker ekonomik, siyasal ve sosyal çıkarları açısından Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin içinde olması gerektiğini de iddia etti. 

Feyyaz Berker konuşmasının sonunda Türkiye'nin sorunlarının bir tek parti tarafından çözülemeyeceğini, o işçi-işveren-devlet üçlüsünün sorunlara müşterek bir anlayış içinde sahip çıkmalarının şart olduğunu ileri sürdü. 

KOÇMAN'IN 
KONUŞMASI 


"Türk Ekonomisi" konulu toplantıda Feyyaz Berker'den sonra bir konuşma yapan Ali Koçman, Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçildikten bu yana sosyal ve siyasal sistemi darhoğazlara sürükleyen bir ekono- mi politika izlendiğini öne sürdü. Ali Koçman konuşmasında 1979 yılında da genel ekonomik durumun 1978'e benzer özellikler taşıyacağını vurguladı. Koçman, Türkiye sanayisini geliştirirken daha uzun yıllar ithal rakamlarını (o büyüteceğini, buna karşılık sanayisini ihracata yöneltmek ko 


nusunda sıkıntı çekeceğini iddia etti. Koçman, sanayinin ihtiya- 


cı olan ithalatı sağlayabilmek için petrol çıkmazına bir çözüm bulun masının da şart olduğuna işaret etti. Koçman, Avrupa ile ilişki kurmanın Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiyi engellemeyeceğini söyledi. 


RAHNİ KOÇ 
MİKROFONDA 

Koç Grubu Başkanı Rahmi Koç da "Türkiye" nin 1979 Yılına Girerken Dış Ekonomik İlişkileri" konulu konuşmasında Türkiye'nin uzun vadede Üçüncü Dünyadan fayda sağlayamayacağı faydanın önce kendimizden daha sonra da Batı'dan geleceğini savurdu. Türkiye'nin yabancı kaynak yaratabilmesi için ihracat, turizm, yabancı sermaye, işçi dövizleri, özel diş kredi ve dışarıda iş yapan firmalar gibi” imkanları iyi kullanması gerektiğini iddia etti. Dışa açık bir ekonomik politikayla paranın kıymeti- nin dalgalanmaya bırakılması halinde ihracatımızın»gelişeceğini öne süren Rahmi Koç bir taraftan 


Batı'dan borcların ertelenmesini ve kredi vermelerini isterken, diğer taraftan onların alacaklarına karşı bir nevi temirat olan mallarımızın Doğu Rlokuna ipotek edilmesi- nin yanlış bir politika ols duğuna işaret etti NAİM TALU 

Eski Başbakanlardan Naim Talu da toplantıda "1979 Yılına Girerken İç ve Diş Finansman Sorunu" konusunda bir konuşma yaptı. Naim Talu konuşmasında yabancı setmaye girişlerine süratle imkan hazırlamak gerektiğini ileri sürdü. Talu, DÇM kredilerini savunarak, bu kredilerin akıl- 


cı bir şekilde kullanılmadığını iddia etti. 

TÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda ayrıca Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Emile Cazimajou da "Türkiye - Fransa Ekonomik . İlişkilerinde Gelişmeler" konulu bir konuşma yaptı. 

KOÇ'UN EMEKLİYE AYRILDIĞI 
YALANLANDI 

Vehbi Koç adına İstanbul da bugün bir açıklama da bulunan Koç Holding Halkla İlişkiler Müdürü Koç'un konuşmasının yanlış anlaşıldığını Vehbi Koç'un Koç Holding yönetim kurulunun başında bulunduğunu söyledi. 


Türkiye'nin ortak savunma 


tekliflerini iletmek amacıyla 


Amerikan Büyükelçisi 


bilgi vermek için Amerika'ya gidiyor 


© Moskova Radyosu. iran” daki son gelişmelerin ardından ABD'nin Türkiye üzerindeki baskılarının arttığını ileri sürdü 


ANKARA(ÖZEL) 

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Spiers, Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşmasında Türkiye" nin sunduğu öneriler konusunda bilgi vermek üzere bugün Amerika'ya gidiyor. Savunma işbirliği anlaşmasına ilişkin Türk önerileri üç gün önce Türk Heyeti Başkanı tarafından Büyükelçi Ronald Spiers'e iletilmişti. Türk önerilerinin Spiers tarafından ABD Dışişleri Bakanlığına iletileceği, öneriler konusundaki Amerikan görüşünün daha sonra Türk tarafına iletileceği öğrenildi. 

Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Şahinbaş tarafından Spiers'e sunulan ve "temel anlaşma" olarak adlandırılan metinde askeri yardım, savunma işbirliği, savunma desteği ve bununla ilgili sanayilerde ortak yapım ve işbirliği, Türkiye'deki Amerikan üslerinin statü ve çalışmaları konuları yer alıyor. Bu ana konulara ilişkin ayrıntılı Türk önerileri temel anlaşmaya ek anlaşmalar halinde Türk heyeti tarafından hazırlanmıştı. 


MOSKOVA'NIN TEPKİSİ 


Türkiye-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması görüşmeleri Ankara'da sürerken, Moskova Radyosu 26 Ocak gecesi yaptığı yorumda Türkiye üzerindeki Amerikan baskısının arttığını ileri sürdü. İran'daki son gelişmelerle Türkiye arasında bağlantı kuran Moskova Radyosu, Amerika' nın İran'daki üslerini Türkiye'ye taşımak amacında olduğunu söyledi. Bilindiği gibi, basında bu konuda yer alan farklı türden haberler Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı. 


MHP'DEN HESAP SORULMASI İSTENDİ 


Frankfurt'ta K.Maraş katliamını 


_ protesto mitin ga 


© Mitingde konuşan Uluslararası 

Af örgütü temsilcisi, MHP'nin faaliyetleri konusunda bir rapor 


hazırladıklarını söyledi 


FRANKFURT(ÖZEL) 

Avrupa Halk Birlikleri Federasyonu'nun Frankfurt'ta düzenlediği Kahramanmaraş katliamını protesto mitingi ve kapalı salon toplantısında, MHP' nin kapatılması ve Kontrgerillanın dağıtılması istendi. 

Mitinge Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen işçi, öğrenci ve meslek örgütlerinin yanısıra Avrupa'nın çeşitli parti ve demokratik kuruluşları da katıldı. Miting alanını çok sayıda Türk bayrağı- nın yanı sıra Türkçe ve Almanca pankartları süslüyordu. Pankartlarda MHP'nin kapatılmasını, Kontrgerillanını dağıtılmasını isteyen ve MHP' li katillerin Almanya' dan sığınma hakkı istemesine karşı çıkan sloganlar yer alıyordu. 

Mitingde Halk Birlikleri Federasyonun- 


6 yılda 5,5 misli arttı 


3 
ME 


hesap sorulması istendi. 


dan ve KPD (Almanya Komünist Partisi) adına birer kişi konuştu. 
ULUSLARARASI 
AF ÖRGÜTÜ TEMSİLCİSİNİN KONUŞMASI 
Öğleden sonra Frankfurt Üniversitesinde yapılan kapalı salon toplantısında konuşan Uluslararası Af Örgütü temsilcisi Hans Martin Dederding, geçtiğimiz yılın ortala- 


Hükümetin bir yıllık çalışmalarını değerlendiren ÜSTÜNDAĞ: 


“Maraş olayları, hükümeti 


düşürmek icin 


tezgahlandı” 


© Üstündağ, bugünkü durumun sorumlusunun MC hükümetleri olduğu görüşünü tekrarladı 


ANKARA(ÖZEL) 
CHP Genel Sekreteri ve Genel Başkan yardımcısı Mustafa Üstündağ hükümetin bir yıllık çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Üstündağ MC hükümetlerini sert bir dille eleştirerek şunları söyledi : 


“73 seçimleri sonuçlarından demokratik süreç içinde umduklarını bulamayanlar demokratik düzende çıkarlarını sürdürme olanağını kaybetme korkusu içinde MC iktidarını o oluşturdular. 
Ulusu cephelere bölerek , kardeş kavgasını körükleyerek, kendi yandaşla olmayanları besleyip destekledikleri zorbaların saldırıları ile sindirerek 77 seçimlerini kazanmak istediler." 

Konuşmasında Kahramanmaraş olaylarına da değinen Üstündağ Maraş 


olaylarının hükümeti düşürmek için tezgahlandığını belirterek şöyle devam etti: 


"Ama artık cepheciler oyunlarının sonlarına geldiler. Gerçekleri açıkça gören hainımız cephecilerin oyunlarına gelmemekte, cinayetlerin ve haksızlıkların o hesabının sorulmasını o dilemektedir." 


Üstündağ, MHP'nin ordunun idareyi ele alması çağrıları konusunda da şunları söyledi. 


"Cephe partilerinden birinin Genel İdare kurulu devlet yönetiminde yetkinin ve sorumluluğun orduya devredilmesini açıktan açığa isteyecek kadar Anayasa ve yasaları hiçe sayabiliyordu. 


Gazetemiz tarafından açığa çıkartılan Nasyonal 


TÜTÜN ÜRETİCİSİ ÜZERİNDE OYUN TEZGAHLANIYOR Tütün piyasası açılmadan 


alınan koçanlar 


Avrupa Halk Birlikleri “Federasyonu tarafından Frankfurt'ta düzenlenen “Kahramanmaraş katliamını protesto mitinginde" MHP'nin kapatılması ve 


rında Türk faşistlerinin Federal Almanya'daki faaliyetleri üzerinde bilgi toplamaya başlandığını açıklayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Elimizde şimdi örgüte sunulacak bir rapor için gerekli malzeme var. 
Bu raporu kamuoyuna nasıl sunacağımız meselesi üzerine düşünüyoruz Rapordaki bilgilere göre Bozkurtlar yalnız Türki- 


TELEVİZYONA VE BUZDOLABINA DA 


cağı öğrenildi. 
Buzdolabı ve 


yapılacak olan zammın gerçekleşmesi 


halinde şu anda 11 bin 


buzdolabı 12 bin 650 lira, 10 bin 500 
liraya satılan televizyon ise 12 bin 


600 liraya satılacak, 


İlgililer zammın, maliyetlerin yük- 


ZAM GELİYOR 


HABER MERKEZİ Televizyona yüzde 15, buzdolabına da yüzde 20 oranında zam yapıla- 


selmesi, hammadue ve ara malı ithalinin gerçekleştirilememesi nedeniyle yapılacağını belirtiyorlar, Yine ilgili- 


ler çamaşır makinası fiyatlanna da 


televizyona 


liraya satılan 


yüzde 15 zam yapılacağını belirttiler. 

Öte yandan televizyon ve buzdolabı gibi malların fiyatlarının son 6 yıl içinde yüzde 550 oranında arttığı belirlendi. Çamaşır makinesi fiyatların - 


daki artış ise son 6 yılda yüzde 650 


oranında. 


TGS: Yeni haklar adı altında işçilerin kıdem tazminatları geri alınmak isteniyor” 


İSTANBUL (ÖZEL) Türkiye Gazeteciler Bendikası İstanbul Şubeği Maliye Bakanlığının kıdem (o “tazminatlarına ilişkin genelgesi ile işçi kıdem tazminatlarının bir bölümünün geri alınmak istendiğini bildirdi. 
TGS bu duruma karşı geniş kapsamlı girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. 


TGS dün bu konuda yaptığı açıklamada şunları belirtti: 

"İşçilerin bugünkü sistemde ücretlerinin ve kıdem tazminatlarının ver- 


gilendirilme şekli büyük bir haksızlık içinde yapılmaktadır. Yeni tasarılar bunun üzerine daha da ağır yükler getirmektedir. 
Maliye Bakanlığının yasa dışı genelge ile yaptığı uygulama çalışanların sözleşmelerle aldıkları kıdem tazminatlarının bir bölümünü ellerinden geri almaktadır. Çalışma Bakanlığınca hazırlanan 


yeni yasa tasarısı ile de "İşçilere yeni | şeyler getiriyoruz" görüntüsü 


altında işçilerin "Toplu İş Sözleşmeleri ve yürürlükteki yasalarla" aldıkları haklar da insan man- 


tığını durduracak biçimde ellerinden geri alınmak istenmektedir. Bu ilke olarak çalışanların haklarını yoketmek demektir. 


"Hiç bir demokratik rejimde görülmeyen bu yanlış, ve yasa dışı uygu- 


lamaya karşı çıkılması doğaldır." 
Sözkonusu genelge, 


işçi kıdem tazminatlarının asgari, ücretin bir aylık tutarının 7,5 katı- nın 24 ile çarpımı sonucu bulunan miktarın üstünde kalan kısmının vergilendirilmesini öngörüyordu. 


i İd gi yapıldı 
AU A > 


DAL emri 


ye'de değil, bulundukları her ülkede tehlikelidirler. MHP'nin Avrupa teşkilatının 1976 da yasaklanmasından sonra buradaki aşırı sağcı gruplar dikkat edilr'esi gereken bir örgütlenn.e düzeyine eriştiler. Daha şimdiden bu grupların yalnız sloganlarla (oyetinmediğini, bir dizi eylemler düzenlediğini görüyoruz, Bu gelişmeyi biz çok tehlikeli olarak değerlendiriyoruz." 

PROFESÖR 
GERHARD 
SCHNEİDER 

Daha sonra Frankfurt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Gerhard Schneider ve Emperyalizme Karşı Birlik Örgütü Başkanı Bruno Engel birer konuşma yaparak, MHP' nin Almanya'daki faaliyetlerine dikkat çektiler. 
Kuzey Ren Vestfalya Bölgesi Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Yılmaz yaptığı konuşmada Almanya'daki Türkiyeli öğretmenler arasına yerleştirilen faşistlerin, çocukları hedef alan faşist propagandalarından söz etti, 

Son olarak konuşan Avrupa Halk Birlikleri Federasyonu Başkanı Yıldırım Dağyeli, "Yurtdışındaki oyurttaşlarımızın işçisi, öğrencisi, . sanatçısı, teknik elemanı, CHP'lisi, AP'lisi TİKP'lisiyle birleşmesi, MHP'ye yurt dışında ağır bir darbe olacaktır. O zaman onu burada tutmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz ve yabancı dostlarımız, Türkiye'de terör odaklarının dağıtılması ve demokrasinin sa- 


Vunulması için birlikte mücadele edelim" dedi. 
Alman o Televizyonu 


ZDF ve günlük gazetelerle dergiler toplantıya geniş bir şekilde yer verdiler, 


bağlı çeşitli fakültelerin öğrencileri, sınav haklarının artırılmasını ve dörtte üç olan devam mecburiyetlerinin üçte ikiye indirilmesini istiyorlar. 


bugün Ege Üniversitesi- nin bazı 


s . , sj. 

* üreticiye iade'ediliyor > MANİSA (ÖZEL) | Manisa çevresinde tüccar tarafından “piyasa açılmadan alınan tütün koçanları şimdi de 


üre önlere iade ediliyor, Yerli ve yabancı firmalar geçen yıllardan farklı olarak bu yıl alımlâra eken başlamışlardı. Tekel'in tespit edeceği baş fiyata gore daha sonra belirlenecek fiyat- 


larla kontrat imzaiamak kaydıyla tütün alımlarına girişmişlerdi. va 3 

Ancak son haftalardaki uygulamalarıyla üretici üzerindeki piyasa oyunlarına hız verdiler. Mânisa'nın Büyükbelen kasabasında 'bir > Alman firması tarafından 10 gün kadar önce alınan tütünlerin koçanları geriye cevrildi. 

Büyükbelen kasabası muhtarlarından Mustafa Tezek bu uygulamanın üreticiyi güç durumda bıraktığını, koçanlar üzerine düşülen kayıtlar nedeniyle tütünün başka firmalara satılmasında güçlük çekileceğini belirtti. 

Manisa'da firma temsilcilerinden alınan bilgiye göre tüccarlardan gelecek ikinci bir talimata kadar alımların durdurulduğu öğrenildi. 
Üreticiler hükümetin ilgisizliğinin devamı halinde tüccarın keyfi uygulamalara devam edeceğini belirterek önlem almasını istediler 


KÖY-KOOP MANİSA BİRLİĞİ BAŞKANI MUSTAFA FALA: 


“Acımasız sömürü kır emekcisini yoksullaştırıyor” 


MANİSA (ÖZEL) 

Köy-Koop Manisa Birliği Başkanı Mustafa Pala, dışa bağımlılığın artacağının sürekli vurgulanmasına rağmen tarımın geliştirilmesi yolunda zoruhlu adımların bir türlü atılmadığını söyledi. Pala, traktör dağıtım töreninde şöyle konuştu: 

"Kırsal alandaki üretici köylüler her türlü çağdaş olanaktan yoksun olarak ilkel yöntemlerle yaptığı tarımla geçimini sağlamaya çalışırken kırsal alandaki acımasız sömürü ve buna karsıt olarak da kwprtâlıstleşme süreci üretici köylüleri, kır emekçilerini yoksulluk çemberine iterek sürüyor. 

Kırsal alandaki gelişmeyi traktör sayısındaki artışla fert başına düşen ulusal gelirle açıklamaya çalışmak yanlışlık olur" 

Köy-Koop Manisa Birliği olarak 400'den fazla traktör dağıttıklarını belirten Mustafa Pala, üretici köylülere traktör dağıtmanın sorunu çözemeyeceğini söyledi. 

Köylü tabanında oluşan kooperatifleşme eğiliminin devletçe desteklenmesi gerektiğini de vurgulayan Pala, "Kooperatiflerin desteklenmesi Anayasa gereğidir" dedi. Pala, traktör dış alımını devletleştiren kararnamenin traktör dağıtımında kooparatiflere görev yükleyecek bir biçimde çıkmasını da sözlerine ekledi 


Ege Üniversitesi öğrencileri sınav haklarının artırılmasını istiyor 


İZMİR (ÖZEEL) 


Ege Üniversitesine 


lenmesini ya da 


kullanabilmeyi istiyorlar Ege Üniversilesi Senato su önümüzde toplanarak 


Verilen bilgiye göre 


fakültelerinde 


dört, bazılarında ise her dersten 6 sınav hakkı var. 
Öğrenciler, ya sınav haklarına iki hakkın daha ek- 
1 sınav 
hakkını istedikleri zaman 


Salı günü 
“nvilerin bu taleplerini görüşecek, 


Sosyalist Genç Subaylar örgütünün düzenlediği basın toplantısına da değinen Üstündağ, "Türk Silahlı Kuvvetlerini işin içine çekebilmek için bazı kişilerin yüzlerini maskeleterek onlara subay süsü vererek basın toplantısı düzenlettiri yorlardı"' dedi. 

Ekonominin büyüme hızını yavaşlatanın, sınai üretimin gerilemesine neden olanların MC hükümetleri olduğu görüşünü tekrarlayan Üstündağ, bu dönemde dış ödeme açığının ve dış borçların rekor düzeylere ulaştığını ve kendilerine rekor düzeyde bir bütçe açığı verildiğini söyledi. 

Ecevit hükümetinin aldığı ekonomik tedbirler konusunda da açıklamalarda bulunan Üstündağ, Türk ekonomisinin dışar- da düğümlenmiş sorunlarınm çözümlenmeye başladığını söyledi. 


Ziraat Mühendisleri Ankara ili delagasyon seçimlerini "Demokratik Sol Tarımcılar Grubu” 


kazandı 


ANKARA (ANKA) 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 25. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak Ankara ili delegeleriyle ilgili seçim Türk Standartları Enstitütüsü salonunda yapıldı. Ankara ili delegasyon seçimini "Demokratik Sol Tarımcılar Grubu" kazandı. 

Seçime katılan gruplardan "Demokratik Sol 
Tarımcılar grubu" 622 
oy, Devrimci Tarımcılar ise 246 oy aldılar. 

"Demokratik Sol Tarımcılar Grubu" Türkiye Ziraat Mühendisleri Odasının 25.Genel Kurul toplantısına katılacak 
94 delegeliğin tümünü 
kazandı. 

ELAZIĞ'DA 

Türkiye İşçi Partisi Elazığ İl Başkanı Necati Demirel'in önceki gün Elazığ Üniversitesinden jandarma elbise- si giymiş kişilerce götürüldüğü daha sonra da poliste ve sıkıyönetim- 


de izine rastlanmadığı bildirildi. 
İl Başkanı Demirel' 


in izinin bulunamaması üzerine TİP Genel Sekreteri Dr. Nıhat Sargın İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'e bir telgref çekerek arkadaşları- nın komandolar tarafından kaçırılmış olmasın- dan ve hayatından endişe duyduklarını, belirtti ve derhal soruşturmaya geçilmesini istedi. 


Ankara Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin iki kez ertelenen Genel Kurulu yarın 


yapılıyor 


ANKARA(ANKA) 
Ankara umum şöförler derneği olağan genel kurulu yarın Ankara'da yapılacak. Genel Kurulda dört ayrı grubun mücadele etmesi bekleniyor. 
Pazar sabahı 09.00'da Atatürk spor salonunda başlayacak genel kurulda halen başkan olan Fikret Etçi başkanlığında "Hizmet grubu", Derviş Günday'ın başkanlığında "Günday Grubu", Ali Demiralp'ın başkanlığında "Demiralp Grubu" ve Zeki Han grubu başkanhk için çekişecek. 
Seçimlerde o Günday Grubunun başkanlığa en yakın grup olduğu gelen haberler arasında, 


Bir okuyucu 
Doğan Yurdakul 


Bugun köşemizi bir okuyucumuza terketmek istiyoruz 

İzmir'li okuyucumuz ,emekli Ragıp Epikmen, 

Kendisi, uzun yıllar boyu CHP'yi desteklemiş, İzmir İl örgütünde yıllarca CHP'ye hizmet etmiş. 

Ama, partisinin hükümete geldikten sonra izledigi siyasetlerden hiç memnun değil, Sert bir şekilde eleştiriyor. 

Şimdi sözü Ragıp Epikmen'e bırakıyoruz: 

“Kardeşim. 

Tanıdiğun CHP'li delegelerin hepsi de seçimlerden önce, bir yerde, bir ağızdan ve aynı makamdan KORO halinde konserler verirlerdi. Fakat şimdi, hepsinin ayrı ayrı yerlerde ve değişik makamlardan SOLO yaptıklarını görüyoruz, 

“CHP örgütünü çok kulplu kazana çevirmişler, Ayrı ayrı görüşte olanların her biri, kaza- nın kulplarından birine sarılmış ; kendi yönleri- ne doğru habire çekiştirip duruyorlar. Bu durum karşısında zavallı kazancık, sağa sola yalpalayıp duruyor. Hali ile bu yalpalama da, koltuk hastası Demirel ile, Türkeş'in ekmeğine yağ sürüyor. 

“CHP, ideolojisi ve programı belli olmayan bir parti haline geldi. Ne sağcı, ne solcu. Ne Amerikancı, ne Rusçu, ne tapar Ne 


» burjuva ne de halkçı olduğu belli olmayan ve Allaha emanet bir yol tutturan partiden nasıl soğunmaz? Onların bu acıklı durumu karşısında ben de. ideolojimden saparak, körü körüne 


peşlerine mi takılayım? Demokrasiyi koruyabilmek için, onları hem desteklemek, hem de eleştirmek çizgisini bırakmamak lazım. 

“Şimdi. izninle bir dilekte bulunmak istiyorum. 

Eğer TBMM'ye yolun düşerse, orada İzmir Milletvekili, gazeteci Akın Simav'a selam ve saygılarımı ilettikten sonra; Ragıp Epikmen size 'böyle mi olacaktı? ' diye soruyor deyiverirsen inan ki çok sevinirim. 

“Çünkü benim geçen yıla kadar CHP'ye karşı olan duygularımı ve bu parti için ne denli çalıştığımı o çok iyi bilir, Hatta, gösterdiğim çabalara karşılık olarak; bu mektubu yazdığım dolmakalemi de bana o armağan etmişti. Acaba bu kalemi armağan ederken, kendisini yine bu kalemle eliştireceğimi hiç düşünmüş müydü? 

“CHP'yi eleştiren bu yazımı, ya da bazı bölümlerini gazetedeki köşende yayınlayabilirsen çok sevinirim, Belki küçük bir yararı olur, CHP örgütü ve parlamenterleri oylarını» aldıkları milyonlara seçim alanlarında verdikleri sözleri anımsarlar 

İşte yıllar yılı CHP'ye gönül vermiş, CHP için çalışmış bir yurttaşın şikayetleri, eleştirileri 

Seçim alanlarında “katillerden ve işkencecilerden hesap soracasız” sözlerini yürekten destekleyen insanların. şimdi o sözleri verenlere duydugu güvensizlik 


tillerin üzerine gidilecek yerde, “denge” politikası izlemenin, cesur politikalar yerine pısırıklığı geçirmenin seçmenlerde yarattığı 


umutsuzluk. 


Dergi toplamakla, afiş yapıştırıp duvarlara yazı yazanları kovalamakla “anarşinin önleneceği"'ni sananlar, böyle geçen her günün, hem halkın, hem kendilerinin aleyhine işlediğini hâlâ görmüyorlar, görmek istemiyorlar. 

Değerli okurumuz Ragıp Epikmen'in. mektubunu kendisinin deyimiyle uyuyanları uyandırmaya "belki küçük bir yararı olur" düşüncesiyle köşemize aktardık. 


TIR'LARIN GEÇİŞ ÜCRETLERİ YÜZDE 70 ORANINDA ARTACAK 


ANKARA(ANKA) “TIR'ların geçiş ücretleri yüzde 70 oranında artırılacak ve ücretler döviz olarak alınacak. Bu konuda hazırlanan, Cumhurbaşkanınca da onaylanan 


` yeni kararname ile bir sis- 


tem değişikliği yapılarak, TIR'lardan alınacak ücretlerin Ton/km. esasına göre değil, dingil/km. esasina göre alınması ka- 


bul edildi. Ancak bu de ğişiklik nedeniyle DPT ile Ulaştırma Bakanlığı arasında anlaşmazlık doğdu. DPT yetkilileri ton/km esasının devamını istiyor 

Ayrıca, geçiş ücretle riyle kurulacak bir fon 


nedeniyle de Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasında görüş ayrılığı ortava cıktı. Maliye 


Bakanlığı bu fonun doğrudan hazineye aktarılmasını isterken, Ulaştırma Bakanlığı fon ile yol ve bina yapımında kullanılacak teknik araç ve malzeme eksikliğinin giderilmesini talep ediyor. 

Ulaştırma ve Maliye Bakanlığı ile DPT arasındaki anlaşmazlıkların giderilmemesi nedeniyle kararnamenin yürürlüğe girmesinde gecikmeler olabileceği bildirildi. DPT yetkilileri kararnamenin Şubat ayının birinci gününden itibaren yürürlü- ge girmemesi halinde komşu ülkelerin yapacağı uygulama nedeniyle Türkiye'nin zarar göreceğini belirtiyorlar. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise, uygulamanın Martta başlamasını istiyor. 


Devlet Parasız Yatılı Okullarına son başvuru farihi 12 Mart 


ANKARA (AA) 

Devlet Parasız Yatılı Okulları, Anadolu Liseleri ve Fen Lisesine*1979 
1980 öğretim yılında girmek için gerekli koşullar ve başvuru tarihleri belirlendi. 

Mili Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı dille öğrenim yapan Anadolu liselerinde önceki gün başlayan başvuru işlemleri 12 Mart'ta sona erecek, 

1978-1979 öğretim yılında ilkokulların 5. sınıfına devam eden ve 
1965 sonrası doğumlu 
öğrencilerin alınacağı A 
nadolu Liselerinde, 10 
Nisanda birinci basamak, 
4 Temmuzda da ikinci 
basamak sınavları yapılacak. Bu okullara girmek için başvuran öğrenciler 
21 Martta İl Merkezlerinde birinci basamak sınavlarına, 30 Mayısta da ikinci basamak sınavlarına alınacaklar 

Devlet Parasız yatılı okullar: silesinin yıllık 


gelir toplamından kişi başına 16.600 liradan az düşen, bir önceki sınıfı "Pekiyi" ya da "iyi" derece ile geçmiş, sağlık durumu yatılı okumalarını engellemeyen öğrenciler başvurabilecekler. 


ANKARA FEN LİSESİ 

Ankara'daki Fen Lisesine girmek isteyen öğrencilerin başvuruları ise 
16 Şubatta sona erecek. 
Bu okullara başvuranlar 
14 Martta il merkezlerin- 
de birinci basamak, 9 Mayısta da daha sonra bildirilecek merkezlerde ikinci basamak sınavlarına katılacaklar. Hazırlık sınıfı olan kolejlerde okuyanlardan 1963 doğumlular, öteki okullarda okuyanlardan 1964 dogumlular, Oo başvurabilecekler. Bu öğrencilerde orta ikinci sınıfta Türkçe, Malematik ve Fen Bilgisi derslerinin sınıf geçme notu 5'ten, bu derslerin not ortalaması- nın 7'den aşağı olmaması 


` koşulu aranıyor, 


z — — 


28 Ocak 1979 


“TEKERLEKLER” in Hailey'i 


yürekli edebiyat emekçisi mi? ;; 


Ülkemiz okuru ve izleyicisi Arthur Hailey 


ismine yabancı değil, Önce "Hastane"' ve "Havaalanı" adlı ro- 


manlarından aynı adla uyarlanmış filmleri izledik. Daha sonra da Hailey'in romanların- dan uyarlanan ''Tefeciler'' ve yayını devam eden "Tekerlekler" adlı TV dizilerini, ,.Son olarak da Cumhuriyet gazetesi 'Gerilim"' adlı romanını, enerji sorunu- nun belgesel romanı" diye tanıtarak tefrika etmeye başladı. 


Hailey, bestseller (en çok satan kitaplar) romancısı olarak tanınıyor, ABD'de en çok satanlar listesine çok ender olarak edebi degeri olan romanlar girebiliyor, Çoğu zaman bu listelerde hoşça vakit geçirten türünden oyalayıcı piyasa romanları boy gösteriyor 

Hailey hangi türe giriyor? Bizce ikincisine, Hemen denecek ki, iyi ama romanlarında düzeni teşhir etmiyor mu? 
Ediyor, Ediyor, ama nasıl bir teşhir? ABD'de artık, savaş sonrasının duygulu, entipüften sorunlara değinerek ''Amerikan yaşama tarzını'' anlatan romanları ve filmleri aramak boşuna, Çünkü artık bunlar alıcı bulmuyor, para etmiyor, Bugün gerileyen bir emperyalist devlet olan ABD'de düzenin çürümüşlüğü her yandan o kadar açığa çıkmış ki, bir romanı okutmak, bir filmi izlettirmek için düzeni mutlaka teşhir etmek gerek- 


“Kültür ve sanat sorunları günüulaştı likle her sanat dalı kendi içinde, ka- 


müzde yeni boyutlara 


li, Malı satmak için gerekli bu. TV'de yayınlanan, "Zengin ve Yoksul", 'Mutsuzlar'' gibi dizilere bakalım, içinde az ya da çok düzenin teşhir edilmediği film yok, 

O zaman düzen teşhirinin niteliği ve hedefi önem kazanıyor. Neyi, ne için teşhir ediyorsun? Mesele bu. 

Hailey'de düzen teşhirinin ne olduğunu anlamak için TV'de yayınlanan '"'Teteciler"' ve "Tekerlekler" adlı dizi - lere kısaca bakalım: 

"“Tefeciler" bir bankanın yöneticileri arasındaki ilişki ve çekişmeleri konu alıyor, Bankanın ihtiraslı, içine kapanık, hirs yüzünden kolayca ( aldatılabilen, biraz da dengesiz müdürlerinin başını çektiği yöneticileri, hisse senetlerine yatırım yaparak yeni şirketler elde etmeye çalışıyorlar. Bankanın öteki müdürü ise, zencilere ucuz konut yapımı için yatırım yapılmasını savunarak tek başına direniyor. Hikayenin esasi iyi müdürle kötü müdür arasındaki çekişme, Düzenin teşhiri de kötüyü kötülemek, iyiyi yüceltmek için kullanılıyor, Sonunda iyi kazanıyor, bankanın başına geçiyor ve banka halka hizmet eden bir kurum oluyor, Yani sonunda kazanan , kötüler- den arnan banka oluyor. 

Şimdi burada teşhir edilen ne? Elbette banka değil, hele bankanın bir halkasını oiuşturduğu tekelci kapitalizm 


Özel- 
— Günü 


müz. Yani geçmiş uygarlıkların kültürel açıdan önemi. 

z resim, heykel sorunları ve mimari ilişkileri. 


Ve bu hikayede iyi- nin iyiliği de nereden geliyor? Zencilere sosyal konut yapılmasını savunmasından... San- ki ABD'de bankaların en kârlı yatırım ve sömürü alanlarından biri inşaatçılık değil, San- ki zenciler ABD'de kolayca konut sahibi olabiliyor ve bu konutlar- da mutlu yaşayabiliyor! 

"Tekerlekler" de ise bir otomobil tekelinin üst yöneticilerinin ilişkileri, çatışmaları, âile ilişkileri ele alınıyor, 

National Motors şirketinin (ABD'nin en büyük otomobil tekeli General Motors ima ediliyor) akıllı, yaratıcı, çalişkan bir baş mühendi- si var: Adam Trenton (Rock Hudson). İşi için ailesini bile ihmal etmeyi göze alan bu mühendis Amerikan toplumunun istediği otomobili: yapmak ve şirketin satışlarını artırmak için gece gündüz çalışıyor, Bu arada kamuoyunu etkilemek için zencileri işe alıyor, bununla da yetinmiyor, bir zenciyi personel müdürlüğüne getiriyor, "İyi kahraman" Trenton'ın karşısına da kişisel ihtirasları için onun çabalarını engellemeye çalışan bir genel müdür yardımcısı, uslu durmayan zenciler, Şirketin eskimiş piyasa ve yönetim anlayışlar çıkıyor. ""Tekerlekler"in de ana konusu iyiyle kötünün çatışması. Dizinin sonunu bilmiyoruz ama herhalde bu işten kazançlı çıkan yine otomobil tekeli olacak. 

özetle Hailey'de teş- 


palı bir çalışma biçimi sürdürürken, geniş yığınlar ya da halk arasında bir başka kültür biçimi oluşmakta, Bu kültürel olguya ya da kültürsüzlüğe el deniliyor. Özgün sanatın ve orunması gerekenin karşısında gelişen yozlaşma, günümüze ve geleceğe kaygıyla bakmamızı gerektiriyor. 
Mimarisinden müziğine, yazın alanın- dan plastik sanatlara değin uzanan kültür karmaşası belirli bir tartışma gereğini duyurmakta. 

Geleneksel sanatlarla günümüzün, günümüzle Batının ilişkisi ve yoğun: laşan yozlaşmanın günümüz ve gelecekteki konumu, bu programı ve konularını oluşturuyor." 

Evet, "Kültür Sorunları" programının yapımcıları Gürol Sözen ve Oray Tuğlan,programlarının çıkış nedenini böyle özetledilör. İlgili uzmanların çağırıldığı her programda önce konuyla ilgili halkla yapılan röportajlar dinletilmekte, sorunun boyutları saptanmakta ve uzmanların görüş ve önerileriyle bir sonuca varılmaktadır. 

"Kültür Sorunları"'nın 6 Şubatta yayınlanacak programında "yazın alanı"' konusu işlendi. Programa ozan ve öykü yazarı Şükran Kurdakul, Dergah Yayınları danışmanı Mustafa Kutlu ve ozan Afşar Timuçin katıldılar. Bu programda kültürel yapımızı bütünleyen öğelerin önemli bir bölümünü oluşturan yazın alanının günümüzdeki etkinliği, yazılanları kimlerin okuduğu, geçmiş yıllarla son yılların görünümü arasında yazar ve yayıncılık açısından oluşan ayınmlar ve yazarla okur ilişkisi açısından nasıl bir yazın alanı oluştuğu irdeleniyor. 

Yapımcı Gürol Sözen ve Oray Tuğlan bundan sonra şu konulan mikrofona getireceklerini belirttiler. 

—Nasıl bir kent oluşuyor? 

— Anadolu uygarlıkları ile günü- 


Gürol Sözen 


— Tiyatronun sorunları 

- Klasik Türk Sanat Musikisi 

— Tiyatro dışındaki sahne sanatları 

— Klasik Batı Müziği em 

— Fotoğraf ve Grafik Sanatlar 

— Sinemanın sorunları 

— Sanatlar arasındaki ilişkide genel kopukluklar 

— Geleceğin sanatı ve kent dokusu 

— Gelecekte nasıl bir kültür dokusu olayı bekleniyor? 


YAPIMCILAR 


GÜROL SÖZEN: İlk resim sergisini 1960 yılında açtı. Bugüne kadar 
14 kişisel sergi açtı. Zaman zaman 
yurt içinde ve dışında toplu sergilere katıldı. Ozan Ceyhun Atuf Kansu ile birlikte "Kuvayı Milliye Defteri" adlı şiir, desen çalışması bir günlük gazetede yayınlandı. Bir bankanın kültür yayınlarınca,Türkiye'de ilk kez özel bir albüm Gürol Sözen'in "'Destan" adlı sergisine ayrıldı. Ve bu albüm büyük boy renkli baskı olarak 
Türk Tarih Kurumunca basıldı, 1976 
İstanbul Festivali resim ödülünü aldı. 
Radyoda kültüre ilişkin programlar, TV'de ise belgesel filmler gerçekleştirdi. 

ORAY TUĞLAN: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 
İstanbul Barosu avukatlarından ve TRT İstanbul Radyosu Kültür Şube- si yapımcılarından, Radyolarda bugüne kadar: "Radyo Tiyatrosu", "Arkası Yarın", “Naima Tarihi", "Evliya Çelebi", "Kentimizde Tiyatro" gibi dramatik programlar, "Sanat Tarihi" "Sanat Dergisi", "Kitaplar, Dergiler, Görüşler", "36 Kısım Tekmili Bir- ve "'Çevremizde Sanat" gibi kültür ve sanata ilişkin programlar hazırladı. 


TV reklam ücretleri yeniden belirlendi 


Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1. Mart Perşembe gününden itibaren, televizyonun çeşitli kuşaklarında yayınlanan reklamların Ücretleri artırıldı. 
Buna göre, birinci ve ikinci kuşakta, halen 1450-1650 lira arasında değişen reklam sani- 


ye ücretleri 2000-2300 iiraya,üçüncü kuşakta halen 1050-1200 lira olan saniye üçretleri de 1500-1700 liraya Çıkartıldı. Ew erken ve en geç saatleri kapsayan dördüncü kuşağın saniye ücretleri de 1000-1150 liradan 1400-1600 liraya yükseldi, Böylece TV'de en ucuz reklamın saniyesi 1400 liraya, en pahalısınını saniyesi de 2300 liraya malolacak. 


YASAKLANACAK REKLAMLAR öte yandan TRT, 1 Mayıs Salı gününden itibaren, belirlenen Ilkeler dışındaki.bazı rek- 


lamları kabul etmeyeceğini açıkladı 


Buna göre "yasal dayanağı olmayan her türlü şans 


oyunları, piyango ve hediye dağıtımları ile benzeri nitelikteki gazete Ilanları “1 Mayıs'tan 


Itibaren yayınlanmayacak. 


TRT'nin kabul etmeyeceği iskldmılar arasında, özel eğitim ve öğretim kurumları, bira dışındaki alkollü içkiler, sigara, tutun ve ilaç gibi konularla ilgili reklamlar "“““uyor 


x% 


"Tekerleklerin mutsuz zenginleri!. 


hir edilen çok şey var: Kötü aile ilişkileri, ev- 


den kaçın çocuklar, metresler, sevgililer, alkolikler, dengesizler, 


üç kağıtçılar, sahtekarler vb.vb. Ama bütün bunlar düzenin temellerini ortaya koymaya yönelik değil. Aksine Hailey'in "tek başına savaşan iyi kahraman "'lannı daha Iyi göstermek için. 
İyilerin de amacı banka, tekel gibi kurumlan düzeltmek. Ve sonuçta Hailey'in romanlarının özü ortaya ıçıkıyor: Kötülerden arınmış iyilerin yönetiminde halka hizmet eden kurumlar, zencilere hizmet eden bir banka, yeni ürünler yaratarak rakiplerini geçen bir tekel. 

Tek cümleye sığdırırsak, Hailey'in romanlarınm özü, tekelci kapitalizmin temel kurumlarını korumak ve savunmaktır, Ve bu romanlar tekelci kapitalizmin çarklarında ezilen milyonlarca emekçiyi aldatmaktan, oyalamaktan başka birşeye hizmet etmemektedir. 

Hailey Oo konusunda bu kadar uzun yazma yacaktık, Ama Milliye Sanat Dergisi'nde, Sov yet eleştirmeni Yu Nagubin'in Hailey'i göklere çıkaran bir yazısın; okuduk. Nagubin neler demiyor, neler... 
Bu yazı başlı başına Sovyetler'de neye edebiyat, neye roman dendiğini ortaya koyan bir belge. (Nagubin, D' Artagnan'ın heykelini dikenler haklıdır" gibi laflar ediyor) Ama biz burada Nagubin'in Hailey için söyledikleri üzerinde duralım. Nagubin diyor ki, "Hailey dünyasını bilerek ve sağlam bir biçimde inşa etmiştir", "Hailey, rütbesi, derisinin rengi, 


sosyal durumu ne Olursa olsun, ayrım gözetmeksizin tüm insanlara karşı cömerttir"' vb. 

Peki neden bu övgüler? Neden, Hailey'in her romanı (Nagubin'in itiraf ettiği gibi bazen kırpılarak) Sovyetler'de yayınlanıyor? Ve neden romanları emekçilerin gözlerini boyamaya hizmet eden ve kazanaığı milyonlarla Bahama'da yaşayan bir romancıya, resmi Sovyet eleştirmenlerince, "edebiyatın yürekli emekçisi" paye- si veriliyor? 

Çünkü , Sovyetler'de hakim düzen de bürokrat tekelci kapitalizm, ABD'deki hakim düzenle özde aynı. Sovyetler ilerleyen bir emperyalist devlet olarak, ABD' yi geriletmeye, onun nüfuz alanlarına yerleşmeye çalışıyor. Sovyetler'in esas derdi ABD'de ki düzenin değişmesi değil, ABD'nin güçten düşmesi, dahada gerilemesi... Bunun için ABD'deki düzeni şurasından burasından teşhir ediyor musun? 
Bu iyi. Ama düzenin temellerini açığa çıkarıp, milyonlarca emekçiye temel gerçeği gösteriyor musun? İşte bu;, kötü. Çünkü böyle yaparsan işin ucu. Soyyetler'e de dokunur da ondan. Ya Sovyet halkı böyle şeyleri okursa! 

İşte bu yüzden piyasa romancısı Hailey, resmi Sovyet eleştirmenleri için "edebiyatın dürüst emekçisi" olup çıkıyor. 

Ama bizim okurumuz ve seyircimiz için ister severek okunsun, ister sevilmesin , ilgiyle izlensin ya da izlenmesin, Hailey biraz düzen teşhiri katılmış fotoroman yazarından öte bir: değil. © 


W) 'de gelecek hafta 


29 OCAK PAZARTESİ: 
GÖKKUŞAĞI: 
programı. 


Umit 


Denizer'in sunduğu bir çocuk 


21.20 TEKERLEKLER: Sürekli filmin 8. bölümü yayım- 


lanacak. 


22.30 FESTİVAL FOKAİ: Sonradan Foça adını alan Ege 


kentinin tanıtımı yapılıyor. 
30 OCAK SALI: 
19.00 MİNİK DÜNYA: 


21.15 BEŞ DAKİKA (Bekleyiş): Meraların ziyanı ve ko- 


runması konusu işleniyor. 


21.40 TV'DE TÜRK SİNEMASI: (Kınalı Yapıncak): Orhan Aksoy'un yönettiği, H. Koçyiğit, E. Çağlar ve A. 
Dilligil'in başrollerini paylaştıkları bir yerli film. 1969 ya- 


pımı. 


310CAK ÇARŞAMBA: 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: "İki Arkadaş" adit 


çizgi film sunuluyor. 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Hale Gür). 
20.00 BİR KONU, BİR KONUK: Binalarda ısı kaybının 


önlenmesi konulu bir söyleşi. 


21.20 ÇARŞAMBA GECESİ: Çeşitli yörelerden ilginç 


olay 


vé kişilerin sergilendiği bir magazin programı. 


1 ŞUBAT PERŞEMBE 


19.30 ANADOLU'YA: Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma 


Projesi tanıtılıyor. 


21.15 BEŞ DAKİKA (Nezle ve Ateş): Sağlık sorunları 


üzerine bir yapım. 


21.20 ASPEN: 6 bölümlü bir ABD dizisinin ilk bölümü. 


22.10 HABER-PROGRAM. 


2 ŞUBAT CUM 


18.33 MARCO (20. bölüm). 


19.00 DOĞA BELGESELİ (Develer). 


19.30 KAPALIÇARŞILAR (4. bölüm). 

21.20 AYIN FİLMLERİ: Tanıtıcı bir program. 

21.40 TV'DE SİNEMA : (Weterloo Köprüsü): Mervyn Le Roy'un yönettiği, V. Leigh ve R. Taylor'un oynadıkları 1940 yapımı bir ask filmi, 

3ŞUBAT CUMARTESİ 

17.30 FLİPPER 

19.30 ZAMAN TÜNELİ (Robin Hood). 

21.15 BEŞ DAKİKA (Haysiyetli Bir İş): Açıktan para kazananlar eleştiriliyor. 

21.20 KİRALIK KONAK: 5. ve son bölüm yayınlanacak. 
22.00 İLDEN İLE VAN'DA 

4 ŞUBAT PAZAR. 

11.00 TATİL SİNEMASI(Hombre): Martin Ritt'in yönettiği 1967 yapımı ilginç bir western. P. Newman, F. March oynuyorlar. 

16.00 YERLİ DİZİ (İki Öküz): Muzaffer İzgü'nün eserin- den uyarlanan bir yerli dizi başlıyor. 

21.15 BEŞ DAKİKA (Kış ve Trafik). 

21.20 OSWALD ÖLMESEYDİ: 3. bölümde Oswald'ın duruşması devam eder. 

22.05 SANAT DÜNYASI. 


, şıya 


Ligde kalma mücadelesi veren Galatasaray Beşiktaş'a 92-89 yenildi 


BEŞİKTAŞ 92 

GALATASARAY 89 

Ligde kalma mücadelesi veren Galatasaray ve dördüncülüğü kaplırmak istemeyen Beşiktaş, Spor Sergi Sarayında karşı kargeldiler. Beşiktaş maça Abdullah, Howard, Erman, Faruk ve Hurşit beşiyle başladı. Galatasaray'ın ilk beşi ise Stew, Fuat, Utku, Cengiz, Hüseyin şeklinde idi. Maç boyunca her iki takımın da mücadeleci oyunu alkış topladı. İlk yarısı Beşiktaş'ın üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Galatasaray rakibini yer yer zorlayarak sonucu kendi lehine çevirmeye çalıştı. 
Ancak ilk yarıyı Beşiktaş 50-46 kazandı. 

Ancak ikinci yarıda Abdullah'ın beş fau) alarak oyundan çıkması ile Galatasaray oyunda öne geçti. Daha sonra topar 
lanan Beşiktaş maçı 92 
89 kazanmayı başardı. 

Z.FAKÜLTESİ: 70 

£ RSPOR:69 

Ankara Atalürk Spor Salgnunda oynanan karşılaşmada Ziraat Fakültesi oŞekerspor'u yarım basketlik bir farkla yendi. Karşılıklı sayılar ve çekişme içinde geçen maşin ilk yarısını Ro- 


berlin attığı sayalarla Şekerspor 39-37 önde kapadı. 


İkinci yarıda her iki takım da zaman zaman 


öne geçtiler. Maçın son on saniyesinde hakemin verdiği ters faul sonucu Ziraat Fakültesi maçı 70- 
69 kazandı. 


Çekişmeli geçen karşılaşmada, Galatasaray İETT'ye 3-1 yenildi 


İSTANBUL (THA) Deplasmanlı Voleybol Ligine dün yapılan karşılaşmalarla devam edildi. 
Maç sonuçları şöyle: 


Galatasaray Kulübü Kongresi dün yapıldı 


B.BORONKAY:3 
DSİ SPOR: 0 


B.BORONKA Y: Serap İllev, Sami, Ahmet, Murat, Sedat. 


Ali Uras ve Suphi Batur kongrede yanyana oturdular. ` 
İSTANBUL (ÖZEL) 

Galatasaray Kulübünün Kongresi dün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonunda yapıldı. 
Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazi in açış konuşmasından sonra yapılan divan başkanlığı seçiminde aday gösterilen Cihat Baban ve Oğuz İmregün'ün oylaması üç kez tekrardan sonra sonuçlandı. 183 delegenin oyu nu alan Oğuz İmregün divan başkanlığına ge tirildi. İki başkan adayından konuşmayı ilk yapan Ali Uras oldu. 

Listesindeki kurul üyesi adayların mali yönden gerekli nitelik ve yetenekte olduğunu iddia ederek delegelerin oyunu isteyen Uras özetle şöyle konuşlu "Kulübümüzün 30 milyonu aşkın ivedilikle ödenmesi gereken borç ile 6 ay içinde ödenecek 10 milyon liralık senede bağlı borç. Ana ilkelerimizden birisi, savurganlığa son vererek, kulübümüzün parasının bilinçli ve özenli bir biçimde harcanmasıdır f- 

Galatasaray Lisesi ile ilişkilerde meklep-kulüp-cemiyet ilişkilerini düzenleyeceklerini, başta Galatasaray Lisesi olmak üzere okullara yönelerek geniş tabanlı amatör sporcu yelişlirmek amacında olduklarını belirten Uras konuş masını şöyle bitirdi: 

"Futbolcularımıza gerekli tüm tesisler verilecek. Teknik kadroyla yakın ve ileriye dönük bir çalışma yapılacak. Genç kıymetlerin yetiş'irilmesine özen göslerileceklir Transfer politikamızda temel amacımız; Galatasaray ‘in yarınlarını tehlikeye düşürmeden güçlü kadrolar kur mak ve taraftarlarımıza özlem haline gelen şampiyonlukları lattırmaktır.” 

Daha sonra programını okuyan başkan adayı Suphi Batur şöyle konuşlu 

"Programımızı iki temel kaide üzerinde hazırladık: Birincisi genel kurulun hazırladığı tüzük, ikincisi ise bülçedir Bütçenin dışına çıkmayacağız. Her spor dal ve sporcumuz bizim evladımızdır. Onları en üşt düzeye getirmek istiyoruz. Her şubeyle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Size şampiyonluklar değil, şampiyonlar yeliştireceğimi vaadediyorum. Ama her türlü z ğun sizlerin yardımınızla üstesinden gelece ğime inanıyorum. 


borcu, 


KİILLANIN: 


MUSKOVA (THA) 


Uluslararası Olimpiy& Komitesi (UOK) Başkanı Lord Killanin! Olimpiyatlarda doping yapılmasını önleyici etkin önlem alacaklarını söyledi 

Dopingin hızla yayılmakta olduğuna dikkat çeken Lord Killanin “Bunu önlemek için elimizden gelen herşeyi 


DOPİNGİ 
ÖNLEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN 
HER ŞEYİ YAPACAĞIZ 


yapacağız “dedi. 


olimpiyatlara kişi olarak arzuladığını ancak bu konunun henüz çözüme kavuşturulmadığ'nı kaydeden Killanin, Batı Berlinli atletlerin (UOK) kuralları gereğince, Batı Alman Milli Takımı bünyesinde olimpiyatlara katılabileceklerini söyledi 


Çin'in katılmasını 


DSİ SPOR: Can, Mehmet, Levent, Atilla, K Serdar, B.Serdar. 

SETLER: 15/10, 15/4 15/3 
MUHAFIZGÜCÜ:3 
ALTINYURT: 0 

MUHAFIZGÜCÜ: Semih, Sedat, İsmail, Kurtaran, Cem, “Secâettin, Rıza. 

ALTINYURT: Eşref, Kenan, Barhan, M.Çakmak, M.Ali, Ünsal, Ertan, İhsan, Oba. ` 

SETLER: 15/4, 16/1 15/5 
S.SİGORTALAR: 3 
KARŞIYAKA: 0 

S.SİGORTALAR: Doğan, Harun, Merve, Penthev, Müfit, İlker. 

KARŞIYAKA: Şükrü, Paradısso, Raif, Dicasso, Erol, Niyazi. 

SETLER: 15/13, 15/9 15/8 
GALATASARAY:I 
İETT:3 

GALATASARAY: 
Bozkurt, Erdan, Recep, Levent, Ahmet, Yalçın. 

İETT: Ali, Erol, Ertan, Mete, Hidayet, Bülent. 

SETLER: 
17/15, 3/15, 15/9 

Günün en ilgi çekici karşılaşması İETT ile Galatasaray arasında oynandı. Galatasaray maça tutuk başladı. Defanstaki boşluklardan yararlanmasını bilen İETT daha ilk dakikalarda öne geçti. 
Daha sonra Galatasaray İETT'yi yakaladı ve öne geçti. Setin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray 14-12 önde idi. 
Ancak son dakikada İETT toparlanarak seti 16-14 önde bitirdi. 2. set karşılıklı sayılarla başládı. Galatasaray 7-4 önde götürdüğü seti İETT'nin üstünlüğü ele geçirmesi sonucu 17-15 kaybetti. 
üçüncü sete İETT iyi başladı. o Galatasaray'ın 

üzel oyunu sonucu 
ETT bu sette yalnızca üç sayı alabildi ve seti 15/3 kaybetti. Dördüncü sette karşılıklı servis atışları ile başladı. Bu sette Galatasaray çözülmeye başladı. Durum 11-3 gibi bir sonuca kadar geldi. Daha sonra Galatasaray toparlandı ve farkı 11-9'a kadar düşürdüler, Fakat İETT seti 15 
9 almasını bildi. Maçı 3-1 
İETT önde bitirdi. 


Voleybol 
Hakem Kulübü 


Yönetim Kurulu belirlendi 


İSTANBUL 

Voleybol Hakem Kulübü Derneği Genel Kurulu seçimlerinden sonra Yönetim Kurulu belirlendi. 

26 Ocakta yapılan seçimlerde belirlenen yeni Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 

Başkan Cahit Gür, As Başkan Aydın Yolaç, Ge- 


16/14, 


nel Sekreter Ali Özar boy, Muhasip Veznedar Jeyan Erben, üye, 


Zeki Kuban, üye Füsun, 


Eldaş, üye Oktay Yörük. 


Olaylar 


DÜŞÜNCELER 


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ülkemiz spor sorunlarına yaklaşımları konusunda Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Genel Başkanı Ali Gür bir rapor hazırladı. Hafta içinde yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki 


görüşmeye ışık tutması amacıyla bu raporu yamoru | 
{v 
Spor Bakanlığı 
.. 
ters yönden başladı 


Ali Gür 


B.Eğitimi Öğretmenleri Demeği Genel Başkanı 


5 ülkemizin sorunları büyük, ÜLKEMİZİN 
sorunları derin, geniş çok boyutlu, Birkaç kişinin iyi niyeti ile, idealistliği ile özverisi, çalışkanlığı ile, üstün çabaları ile çözülüverecek türden değil, Sorunlar birbirine bağlı, içiçe girmiş. 
Doğaldır öyle olacaktır. Toplum organik bir varlık gibidir. Canlı bir varlığın bütünselliği nasıl onun Sorunlarını bütünleştiriyor, birbirinden koparamıyorsa bir canlı varlık olarak toplum içinde deaynı ilke geçerli. Bu ilke ve özelliğe hakarak köktenci bir görüşle değerlendirme yapabilir ve her şeyin ya da en temel şeylerin birden değişmemesi durumunda herhangi bir degişme olamayacağı savlanabilir. Herhangi bir sorunun hallinin ancak temel sorunun köklü değişmesiyle mümkün olabileceği söylenebilir. 
Böyle bir değerlendirme genel ve uzun bir süreç gözönüne alındığında, doğru olmasının yanında, yanlıştır da, salt. o uzun süreç içinde mümkün olabilecek değişmeyi hedef almak ya bizi herşeyi birden değiştirmek maceracılığına ya da “bu ülkede hiç bir şey olmaz.. karamsarlığına, kötümserliğine, pasifizmine götürür. Küçük değişmelerin büyük değişmelere kaynak olacağını düşünemez yapar ve küçük değişmeleri hor görür duruma düşürür. 

önemli olan o uzun süreç içinde varılacak hedef ile kısa vadeli, günlük, aylık, yıllık işleri gereğiyle planlamak ve başarmaktır. O kısa vadeli işlerin seçiminde ve başarılmasında sürekli olarak uzun vadeli amaca .nedenli yaklaşılıp yaklaşılmadığını ölçmek, değerlendirmektir. 
Kısa vadeli işleri önemsememek nasıl bizi maceracı ya da karamsar yapiyorsa, uzun süreç içindeki hedefi gözden kaybetmek debizi yarı yolda bırakır. Soluksuz, amaçsız, suyu çekilmiş bir dereye döneriz sonunda. 

İşte bu uzun süreç içindeki değişmeyi ne denli ciddi, ne denli planlı, ne denli içtenlikli düşünüp ele aldığını bilmediğimiz Spor Bakanlığı kısa süreli işlerin ele alınmasında tümüyle ters bir yönden başladı işe. 

ÜLKEMİZDE SPOR DAR BİR ÇEVRENİN 

İLGİSİNİ ÇEKİYOR 

Şöyle ki, ülkemizde sporun, bedensel etkinliklerin geri düzeyi, dar bir grup insanın uğraş alanına sıkıştırılmış olması yani salt çocukluk ve gençlik çağının bir çeşit oyuniçgüdüsünün doyurulmasından r: öte düşünülemeyişi, Bunun için dahi ülke ve toplum olanaklarının çok kısıtlı oluşu. Toplumun, bireylerin yığınlarca çok daha hayati önemde sorunları olması. 
Toplumun her sosyal katmanının olduğu gibi gençlik katmanının en aşırı ölçüde politize olması ve birçok nedenler sporla ilgilenen ya da ilgilenmek durumunda olan sayısını iyiden iyiye daraltıyor. 

Tüm bunların yanında ve bunlardan ayrı olarak sloganvari bir yaklaşımla üzerinde fazla düşünülmeden benimsenen "Spora erken yaşlarda başlamak gerekir” görüşü. Bu görüşün uygulama alanı dönüp dolaşıp yerini okullarda bulacağı halde Spor Bakanlığının okullar üzetindeki tüm tasarrufları kendi yetkisinde topluyormuş gibi Milli Eğitim Bakanlığından lütfen olsun bir fikir sormadan projeler hazırlatması. 
Ta baştan bakanlık örgütünün hükümet değişikliği ile birlikte değişmeye ve yeni atamalara girişildiği günlerden, bir... yıllık etkinlik süresi boyunca bu konuda ilişkilerin henüz olumlu bir konuma kavuşmamış olması. Milli Eğitim Bakanlığında ise birkaç yetkilinin büyük bir duygusallıkla yaklaşımlar (ya da uzaklaşımlar) da bulunması sorunları daha da karmaşıklaştıran etmen olmuştur. 

SPORUN ETKİNLİK ALANI OKULLAR OLMAK ZORUNDADIR 

Dahası var, Spor Bakanlığının en geniş çalışma alanı okullar olması gerektiğinde büyük bir çoğunluğun görüş birliğine varmış olmasına rağmen bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile doğru, yakın, sıcak bir ilişki geliştirilmemişken, diğer yandan okullardaki sporun doğrudan uygulayıcısı ve sorumlusu olan Beden Eğitimi Öğretmenleri ile ilişkiler hemen hemen tümüyle ihmal edildi ya da bu ilişkilere hiç değer verilmedi. 

Oysa çalışma alanında hemen hemen taban kadrosunun hem sayıca oldukça büyük bir kitlesini denetiminde tutan, hem de konunun tek formel eğitimini görmüş kimseleri olarak beden eğitimi öğretmenleri bu yeni dönemde daha yakın ilişkilerin; gelişmesi bekleniyordu. Beden Eğitimi öğretmenlerinin çeşitli bakanlık kademelerinde görevlendirildiği, şimdiye kadar görülmemiş bir oranda beden eğitimi öğretmenlerinin tek tek örgüte katılması sağlandığı söylenebilir. Bizim savımız bunun aksi değil. Ancak tek tek öğretmenlerin alınıp kullanılması, sırası gelince ondan bir teknik adam olarak yararlanılması, ters bir durumla karşılaşınca silkilip bırakılması, zaten şimdiye kadar olan şeylerdi. Biz ' işte bu tutumun değişmesini istiyor ve bekliyorduk. Bu olmadı. Hatta zaman zaman tek tek görev verilmiş öğretmenlerin başarısızlıkları arzu edildi ya da öyle olmaları için koşullar hazırlandı. Bundan ancak siyasi yerlerini sağlama bağlayanlar kendisini kurtarabildiler. 

Dolayısıyla sorun tek tek kimselerin alınıp o makinanın içinde öğütülmesiyle çözülemezdi. 
önemli olan konunun formel eğitimini görmüş olanların genel amacın saptanmasında ve tüm etkinliklerin yönlendirilmesinde karar yetkisi alabilecek duruma gelmeleridir.” 

Bu görüşümüzü çok eleştireğler, hor görenler, hatta alayla karşılayanlar olabilir, olacaktır da, Kesinlikle bizim burada belirttiğimiz görüşlerin subjektifliğinden sözedenlere biz de bu kişilerin çok daha fazla subjektif bir tavır “içinde olduklarını ileri süreriz. 


Devam edecek 


28 Ocak 1979 


TİKKO, öğretmeni 


(Baştarafı 1. Sayfada) "Partimiz ve yan örgütlerinden herhangi birinin üyeliğiyle kesinlikle ilişkisi olmayan taraf; tarlarımızdan bir kişi, bir diğer taraftarımızı da kullanarak halktan bir ki- 
$iyi, ırz düşmanı olduğu iddiasıyla kaçırıp ajan olduğu iddiasıyla öldürmüştür. Daha sonra bu o layla ilgisi olmayan halk tan biri hakim sınıflar tarafından haksız yere tutuklanmıştır." 

Bildiride daha sonra cinayeti işleyenin hotzotçu, maceracı ve hayli hatalar taşıyan biri olduğu söyleniyor! ve bu tür hareketlerin 'TKP/ML'nin eylem çizgisi olmadığı, iddia edilerek şöyle deniyor: 

“Çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız. Yukarı da ağır zararlarını anlattığımız bu unsurun açıkca yargılanması gerektiği inancındayız."" 

Bilindiği üzere cinayeti işleyenlerin yargılanacakları konusunda daha önce yayılan çeşitli iddialar TKP/ML imzasıyla yayınlanan bildiriyle doğrulanıyor. Sözkonusu kişinin öldürüleceğine dair kuşkular gelişiyor. 

ANTALYA'DA 

AP Gençlik lokaline önceki gece patlayıcı madde atıldı. Saat 23.30" 
da meydana gelen patlamadan sonrabinanın kurşunlandığı da bildirildi. 

SOMA'DA 

Duvarlara yazı yazan üç kişiye engel olmak isteyen iki gece bekçisi tabancayla yaralandı, Olayda duvara yazı yazdığı ileri sürülenlerden Şerif Bilgin de yaralandı.Hasan Kaygılı ve Mustafa Koç adındaki yaralanan bekçiler, SSK Hastanasinde tedavi altına alındılar. 

İSTANBUL'DA 

Karaköy Şair, Paşa Caddesinde bulunan elektrik malzemeleri satan dükkanın önüne patlayıcı madde atıldı. Patlama sırasında dükkanın camları kırıldı. 


Kadıköy Acıbadem semtinde, kimlikleri belirlenemeyen kişilerin 


açtığı ateş sonucu, Yüksek Denizcilik Okulu öğretmenlerinden İbrahim Övünç yaralandı. Görgü tanıkları, İbrahim Övünç e 34 YH 014 plakah yeşil renk bir otomobilden 


13.00 TELE PAZAR 19.10 KÜÇÜK EV 


lümü yayınlanacak. 


leri ortaya çıkar. 
20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 


Sürekli filmin bugünkü 


ve sanatı tanıtılıyor. 
22.20 BİR OPERA 


22.45 HABERLER 


05.00 Açılış 
06.02 Günaydın 

07.30 HARFRLER 
10.02 Tatil Sabahı 12.02 Radyo Tiyatrosu 13.00 HABERLER 
13.20 Oyun Havaları 15.01 Türk Hafif Müziği 15.45 Türküler 
19.00 HABERLER 


TRT2 


08.00 Açılış 

09.20 Şarkılar 

10.00 Çocuğun Dünyası 

11.30 Hafif Müzik 

13.15 Türküler 

13.30 Şarkılar 

15.00 CBSO Konserlerinden 


TRT3 


07.00 Açılış 
08.00 Sabah Konseri 09.00 Müzik Şöleni 12.30 Çeşitli Sololar 13.00 Sizin Seçtikleriniz 14.30 Pazardan Pazara 16.15 Pazar Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş adına sahibi 


FERİT ILSEVER | 


TELEVİZYON 


11.00 TATİL SİNEMASI (ZALİM DENİZ) Yönetmenliğini Chasles Frend'in yaptığı ve başrollerini Jack Hawkins ve Donald Sinden'in paylaştıkları bir serüven filmi. 


Dizi filmin "Dostum Ol" adlı serüveninin 1. bö- 


20.00 LAUREL-HARDY (Yine Yakalandık) Laurel ve Hardy karılarına tiyatroya gittiklerini söyleyerek poker oynamaya giderler. Fakat tiyatro yanar ve onların da tiyatroya gitmedik- 


21.20 OSWALD ÖLMESEYDİ 


duruşması başlar. Fakat hiç zan bu cinayeti tek başına işlediğine inanmaz ve bir örgüt aramaya başlarlar. 

22.05 SANAT VE İNSAN 

Programda Cumhuriyet döneminin ilk resim kuşağı temsilcilerinden Hamit Çökele'nin yaşamı 


Mozart'ın "Sihirli Fülüt” operasının son bölümünü Horst Stein yönetimindeki Hamburg Dev- 
“let Operası solistleri seslendiriyor. 


öldüren taraftarını yargılayacak 


ateş açıldığını belirttiler. 
Yaralı öğretmen Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. 


İSKENDER UN'DA 

Birkaç gün evvel İskenderun Cumhuriyet Li sesinde meydana gelen olayların şu şekilde gelişti* ği bildirildi: 

Halkın kurtuluşu ve Halkın Birliği taraftarları Ali Haydar Yıldız için anma toplantısı düzenlemek amacıyla okulun kapısını tuttular. Okul mü- 


dürünün engellemesi sonucu anma toplantısı yapılamadı. Okuldaki 


İGD'lilerin H. Birliği ve H. Kurtuluşu taraftarlarını kışkırtmaları üzerine son derslere doğru H. 
Kurtuluşu ve H, Birliği" nden iki kişi okula ateş ettiler. Daha sonra okula ateş ettiği söylenen H. 
Birliği Grubundan Al Güden'in evinde yapılan aramada bir tabanca bulundu. 

Bu gelişmeler üzerine İGD'liler okul içinde "Maocular saldırdı" şeklinde propagandaya başladılar. Daha sonra polis arabasına binen İGD'liler Esentepe (o Mahallesinde bazı evleri göstererek Halkın Kurtuluşu ve Halkın Birliği'nden üç kişiyi daha yakalattılar. Olaylar üzerine okul bir gün tatil edildi. 

İZMİR'DE 

İzmir'in Hatay Semtinde İGD'lilerle Halkın Kurtuluşçuları arasında çıkan silahlı çatışma sırasında dükkanında otururken yaralanan Rasih Can adlı yurttaşın sağlık durumunun düzeldiği bildirildi. Aynı olayda polisle girdiği çatışmada silahlı ve yaralı olarak yakalanan İGD'li Beyzadi Elbasan'ın durumunun da iyiye gittiği belirtildi. 

Silahlı çatışma sırasında çevredeki dükkanların camları delik deşik olmuş, birçok esnaf ise kendilerini yere atarak kurtarmışlardı,  İligililer olayla ilgili soruşturma» nın sürdürüldüğünü, silahb olarak kaçan iki kişinin de arandığını bildirdiler 

SALİHLİ'DE 

Salihli, İlçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarmaların yaptıkları arama sırasında Cevdet De virgen ve Veli Yalçın adlı 


2. bölümünde Oswald'ın kimse Oswald' 


19.45 Şarkılar 

20.02 Türküler 

20.15 Ocak Başı 

21.30 Spor Dergisi 

22.30 Sizin Seçtikleriniz 

23.00 HABERLER 

23.30 Bizden Sesler Bizden Besteler 

00.02 Sevilen Eserler 

01.00 Kapanış 


18.00 Gündemdeki 

Sorunlar 
18.30 Yurttan Sesler 19.30 Haftanın Olayı 20.30 Açık Oturum 21.30 Hafif Müzik 23.00 Caz Dünyasından 23.55 Kapanış 


17.00 Çay saati 
19.00 Caz Müziği 

20.00 Barok Müzik 

22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Ses Ustalari 

24.00 Saman Yolu 

01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMEL A I ABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Mudur 

S AYDOGAN BUYUKOZDEN Müessese Müdürü: O GURHAN FRIUR 


Dizgi Aydinlik Ofset Tesisleri Baskı: İsi, GUNTUR Dağıtım: GAMEDA 


şahıslar, Mehmet Arif 
Güzel ve Veli Yalçın'a 31 
adet silah satarken yakalandılar. 

Silah satıcıları tutuklandılar. 

MANİSA'DA 

DGBF'nin düzenlediği "“Anarşiye karşı; Gençlik" toplantısının davetiyelerini dağıtan Manisalı devrimcilere polis saldırdı. Saldırı sonucu Faruk Özkan, Turgay Koç,-Ergun Yıldırım isimli devrimciler yaralandılar. 

K. MARAŞ'TA 

K. Maraş Kale Meydanına 11 Nisan 1978 
günü patlayıcı madde atmaktan sanık olarak Altındağ I. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve davaları askeri mahkemeye devredilen Şahin Boru, Ahmet Bağcı ve Ahmet Fatih Sayın önceki gün Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılandılar. 


Sanıkların avukatı, müvekkillerine: 17 gün süre ile işkence yapıl- 


dığını iddia ederek, Millet Meclisinde araştırma açılması isteğinde bulunduklarını bildirdi. Mahkeme heyeti sanıklardan Şahin Boru'nun bilinci- nin yerinde olup olmadığının Gülhane Askeri Tıp Akademisinde saptanmasına karar verdi ve sanıkların tahliye istemini reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 
BURSA'DA 

Geçtiğimiz günlerde dört devrimciye yapılan saldırı sırasında bir teğmeni yaralamaktan hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Mehmet Sümbül adlı komando yakalandı. Aynı olayla ilgili olarak saldırganlar- dan biri yakalanmış, Sümbül hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün görgü tanıklarının karakola ihbarı üzerine Mehmet Sümbül hamamda yıkanırken yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


be ie B s z s Danimarkalı devrimciler, Kopenhag'da düzenledikleri bir gösteriyle Vietnam'ın Kamboçya'da giriştiği işgali protesto ettiler. 


Hollanda hükümeti Vietnam'a yaptığı yardımı kesti 


NİYAZİ TERZİ HOLLANDA'DAN BİLDİRİYOR 

Hollanda (o hükümeti, Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırı nedeniyle, Vietnam'a yaptığı yardımı kesti. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Hollanda Kalkınma ve İşbirliği Bakanı De Koning, Vietnam'ın, şimdiye kadar Hollanda tarafından verilen milyonlarca liralık krediyi kötüye kullandığını ve bu krediler sayesinde Kamboçya'yı işgal ettiğini belirterek, bundan böyle Vietnam'a bir sent dahi vermeyeceklerini söyledi. De Koning, “Vietnam bir Hindiçini Federasyonu kurma hayaline kapıldı. Biz de yardımı kestik" dedi. 

Bakan, aynı şekilde Afrika'da yıkıcılık ve ül. 
kelerin içişlerine müdahale siyasetinden vazgeçme- 


Hollanda Kalkınma ve İşbirliği Bakanı, Afrika”da müdahale ve yıkıcılık siyasetinden vazgeçmemesi nedeniyle, Küba'ya yapılan yardımın da durdurulduğunu açıkladı 


yen Küba'ya yapılan yardımın da durdurulduğunu açıkladı, Son bir kaç yıl içinde Hollanda hükümetinin Küba'yı saldırganlığından dolayı bir çok kez uyardığını hatırlatan De Koning, Küba'- nmn tutumunu değiştirmemesi `izerine bu ülkeye yapılen yardımın da kesildiğini söyledi. 


Ecevit: "Dış müdahale olmazsa, Afrika ulusları sorunlarını çözebilir” 


ANKARA (ÖZEL) 

Resmi bir ziyaret için Libya'da bulunan Bülent Ecevit Libya Başbakanı Abdulselam Oo Callud'un kendi onuruna verdiği yemekte Yaptığı konuşmada Afrika'daki duruma ilişkin şunları söyledi: 

“Dünyadaki tüm kurtuluş ve bağımsızlık hareketlerini desteklemeyi, ulusumuz, kendisi için tarihsel bir sorumluluk saymaktadır. Bu sorumluluk anlayışının gereği olarak Afrika'daki kurtuluş ve bağımsızlık hareketlerinin son yıllarda kazandığı başarıları kıvançla izliyoruz ve destekliyoruz. 

"Bu başarılara karşın Afrika ulusları ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 
Biz, Afrika uluslarının kendi sorunlarını dış müdahaleler olmaksızın kendi aralarında çözebileceklerine güveniyoruz ve bunun tek sağlıklı yol olduğuna inanıyoruz. 

"Afrika'da yer yer hala ırk ayırımına dayanan baskı ve sömürü rejimleri bulunmasını insanlık dışı ve çağdışı bir eğilim olarak görüyoruz Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk ulusu bu tür eğilimlere karşı verilen mücadeleleri gönülden desteklemektedir." 

Ortadoğu bölgesinde- ki son gelişmelere de değinen Ecevit, bu bölgedeki çeşitli uyuşmazlıkları çözmek için yapılan "bölge dışı" müdahalelerin sorunlar yarattığını belirtti. Ecevit, Filistin sorunu konusunda da şunları söyledi, 

"Ortadoğu'da Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözülebilmesi için bir temel koşul da işgal altındaki Arap topraklarının boşaltılması ve Filistin halkının kendi devletini kurmak hakkını da içermek üzere, tüm yasal haklarına. kavuşmasıdır" 

Türkiye'nin toplumlararası görüşmelerden yana olduğunu belirten Ecevit, Kıbrıs Rum yönetiminin tutumunun sorunun çözümünü güçleştirdiğini iddia etti. 

Ecevit, Yunanistan ile ilişkiler konusunda da şöyle konuştu: 

"Hükümetimizin Yunanistan ile aramızdaki sorunların da ikili görüş- 


MERKEZ BURO 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meler yoluyla çözmek için yaptığı iyi niyetli girişimler şimdiye kadar karşılıksız kalmıştır." 


Cendi onuruna verilen yakal yaptığı konuşmada Libya'nın Türkiye" yea her zaman yardımcı A belirten Ecevit, bul ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi. 

Ecevit Libya ile eko- 


nomik işbirliği konusundaki görüşlerini açıklarken, “özellikle gelişme sürecindeki ülkelerin kendi bölgelerinde yakın işbirliği ve dayanışma içine girmeleri, dünyada hakça bir ekonomik düzen oluşmasına ve her alanda emperyalizmin ve sömürünün önlenmesine katkıda bulunabilmeleri- nin temel koşuludur" dedi. 


CHP izmir il Yönetimi düşürüldü 


İZMİR (ÖZEL) 
Üç üyenin istifa etmesi üzerine Sedat Ak-- 


man Başkanlığındaki CHP İzmir İl Yönetim Kurlu düştü. CHP Teş- 


kilatının tepkilerine yol açan ve 2,5 yıldan fazla yönetimde kalan Akman" ın bu yolla düşürülmesi bir süredir bekleniyordu. 

1977 Genel Seçimleri 
öncesi aday olmak için görevinden ayrılan Ekrem Bulgur'un yerine il Başkanlığına atanan Sedat Akman, Genel Mer- 


kez taraftarı olarak tanınıyor. Özellikle son aylarda CHP içindeki çeşitli muhalefet gruplarının hakim olduğu ilçe yönetim kurullarını feshetme yoluna gitmesi ve yenilenen 


üye kayıtlarında yolsuzluk yapıldığı söylentileri Akman'ı yıpratmıştı. 
Göreve beraber başladığı 


Moskova... 


(Baştarafı 1. Sayfada) kiler bulunduğuna da dikkat çekti. 


Maltsev, ayrıca, Sovyetler'in Kıbrıs sorununa BM yasaları çerçevesinde bir çözüm bulunması yolundaki isteğini tekrarladı. Bilindiği gibi Sovyetler, Adada toplumlararası görüşmelerin başlatılması yolunda adımlar atılmaya başlanmasından bu yana, 'BM yasaları çerçevesinde çözüm" adı altında bu adımlara karşı çıkıyor. 

Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi de yemekte yaptığı konuşmada, Maltsev'in konuşmasını desteklediğini söyledi ve Sovyetler'in ''Kendilerinin savunduğu davanın yanında olacağını umduklarını'' ifade etti. 


ANKARA BUROSL 
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Yönetim Kurulu üyeleri geçen yıllar içinde çeşitli nedenlerle istifa ederek ayrılmışlar ve son istifalar sonucu yönetim kurulu üye sayısı 5'e düşmüştü. Tüzük gereğince bu durumda Yönetim Kurulu düşmüş kabul ediliyor. 

CHP İzmir çevreleri Genel Merkez tarafından Yönetim Kurulunu kurmak üzere yeniden Sedat Akman'ın görevlendirilmesinin beklendiğini bildiriyor. 


KUKLA HÜKÜMET, VİETNAM 
BİRLİKLERİNİN 
BİR SÜRE DAHA KAMBOÇYA'DA KALACAĞINI 

AÇIKLADI 

Pnom Pen Radyosun- da bir konuşma yapan kukla hükümetin Savunma Bakanı Pansovan, "Kamboçya'nın el geçirilmesi sırasındaki yardımlarından ötürü" Vietnam hükümetine teşekkür etti ve Pol Pot yönetimine bağlı gerillaların direnişi sürdürmeleri nedeniyle, Vietnam birliklerinin bir süre daha Kamboçya'da kalacağını açıkladı. 

Öte yandan, bölgede bulunan Batılı gözlemciler, Devrimci Halk Ordusuna bağlı kuvvetlerin, Vietnam ikmal hatlarına yönelttikleri (o saldırıları yoğunlaştırdıklarnı ve Vietnam tümenlerinin önemli darbeler yediğini bildiriyorlar. 

VİETNAM 
İŞGALCİLERİ DANİMARKA'DA 

PROTESTO EDİLDİ 

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da binlerce kişi Sovyetler'in ve: Vietnam'ın Kamboçya'yı işgâl etmesini kına dı. Sovyetler Birliği Büyükelçiliğinin önünde toplanan göstericiler burada Moskova yönetimini ve Vietnam saldırganlarını teşhir eden sloganlar bağırdılar.Toplantıyı düzenleyen o Danimarka Komünist İşçi Partisinin Başkanı Benito Scocozza, Büyükelçilik önünde yaptığı konuşmada işgali protesto etti 

Kopenhag'daki gösteri "Rusya Vietnam Kamboçya'dan defol!" sloganı ile sona erdi. 


Karabük üGD... 


(Baştarafı 1. Sayfada) manları ya tam susacaklardır, ya da kan kusacaklardır." 

Safranbolu ÜGD Şubesinin yayınladığı son bildirilerde de şu sözler yer alyor: "Milliyetçi Ülkücü Türk Gençliği sabırtaşı değildir. Akıtılan kanların hesabı sorulacaktır." 


Kozakçıoğlu'nun görevden aldığı Üç İstanbul 1.Şube görevlisinin yerlerine 


İSTANBUL(ÖZEL) İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu" nuh .disiplinsizlik gerekçesiyle. görevlerinden aldığı 1. Şube Baş Komiserlerinden Günay Uslu, Mecit Noyan ve Çetin Domaç'ın önümüzdeki 


Marksizmin geliştirilmesi volunda 


M. YILMAZ ÖNER'N CANLILARIN DİYALEKTİĞİ ve 
YENİ EVRİM TEORİSİ 


* Canlılar ve Toplumlar Dünyasın- 


da İhtilallerin Gerekirliği 

Marksizmin geleceği 

Biyoloji ve Felsefede Ortak Diyalektik 

Bütün kitapçılar- da 

Gümüşhalka Sok. 
12.Kat3KARAKöY 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str.4 A 
6 Frankfurt M/? 
Tel 

0611/74 70 38 


dönmesi bekleniyor 


günlerde yeniden görevlerine dönmesi bekleniyor. 

İstanbul 1. şubede görev yapan Çetin Domaç, Günay Uslu ve Mecit Noyan görevlerinden alındıktan sonra istifa etmişler ve bir basın toplantısıyla istifalarının gerekçelerini kamuoyuna sunmuşlardı. 

1. Şubede görevli üç emniyet görevlisi daha sonra İçişleri Bakanının değişmesiyle birlikte esi görevlerine dönmüşlerdi. 
Ancak İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu da başkomiser Mecit Noyan ve Günay Uslu'nun disiplinsiz davranışlarda bulundukları gerekçesiyle açığa alındıklarını, Çetin Domaç'ın ise müfettiş kadrosuna geçmek istemediğini, kendileriyle bir ilişkisi kalmadığını açıklamıştı. 

Yetkililer önümüzdeki günlerde bu anlaşmazlıgın. çözüleceğini Günay Uslu ile Mecit Noyan'ın yeniden görevlerine döneceğini belirtiyorlar, 


YURT DIŞI BUROLARI 


FRANSA BELÇİKA 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Esrarengiz numara... 


(Baştarafı 1, Sayfada) tediği aelege seçimlerindeki usülsüzlüğü açığa çıkarması şimşekleri üstüne çekmesine yetmişti. 
Hakkı Aktaş, bu seçimleri usulsüzlük gerekçesiyle ertelediği gibi sendikanın grev kararını da ihtiyat-i tedbirle bir hafta ertelemişti. 


BİLDİRİLERİ ÜGD POSTALIYOR 

MHP’ yanlısı sendikanın usulsüzlükleriyle mücadele eden Hakkı Aktaş'ın sicil numarasını şifre gibi kullanan komandolar, çoğunluğu işçi olan 5 bin Karabüklüye peşpeşe tehdit mektupları gönderdiler. Ancak bu mektuplardan 3500'üne polis tarafından postada el kondu. 

Tehdit mektuplarının altında Çelik İşçileri diye sahte bir imza da yer alıyor. Esrarengiz bir kisve- ye bürünerek halk arasında tedirginlik yaratmayı amaçlayanların komando oldukları ÜGD bildirilerinde kullanılan yazı karakteri ve dilden de anlaşılıyor. Ayrıca, yurttaşların başvurusu sonucu mektupların incelenmesiyle, ÜGD adına dağıtılan bildirilerle bu mektuplarda kullanılan yazı karakterinin aynı olduğu da belirlendi. 

MHP 
SAFRANBOLU'YU üS OLARAK 
KULLANIYOR 

Safranbolu MHP'nin Zonguldak'taki faaliyetlerini yürütmek için üs o- 


Avrupa Konseyi Danışma Meclisi, Akdeniz'de son durum ve tedhişçilik konularını görüşecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin 30. 
dönem uçüncü kısım toplantısı yarın Strasbourg' da başlıyor. 29 Ocak- 
2 Şubat tarihleri arasında 
çalışmalarını sürdürecek olan Danışma Meclisi, 21. 
ülkenin parlamenterlerin- den oluşuyor. 

Danışma Meclisinin bu dönemki gündeminde en önemli konular Akdeniz'deki son durum ve Avrupa'da tedhişçilik, Danışma Meclisi bu konuların yanısıra Kıbrıs ile Avrupa'da kültürel işbirliği nüfus ve mülteci sorunları, çevre politikası, Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknik Konferansı konularında da çalışmalar yapacak. 


Strasbourg toplantısına Hollande ve Avustur- 


va Dışişleri Bakanları ve İspanya Başbakanı da katılara. birer konuşma yapacaklar. 
Toplantıya (o Türkiye' yi temsilen katılacak 
12 parlamenter arasında Cumhuriyet Halk Partisinden Besim Üs- 


tünel, Turan Güneş, Muammer Aksoy ve Adalet Partisinden Maraş Milletvekili Halit Evliya ile Esat Kıratlıoğlu da bulunuyor 


“Anarşiye... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


kaya, "Gençlik mücadelesi denildiğinde grupların didişmesinin akla geldiğini, gençlik mücadelesinin bununla bir ilgisinin olmadığını", belirterek gençliğe zorbalık uygulayanların yıkılacağını söyledi. Demirkaya ayrıca "Bu kargaşa ortamının, başını İGD'nin çektiği sahte solcular ve MHP tarafından (o yaratıldığını" söyleyerek şöyle devam etti: 


"Okulların öğrenim kurumları haline gelmesi, gençlik içinde demokrasinin hakim kılınması, fikir özgürlüğünü sağlamak amacıyla anarşinin kaynağının gençlik değil, MHP ve Rus uşakları olduğunu teşhir etmek için böyle bir konferansın İzmir gençliğine sunulmasını uygun gördük." 


Demirkaya.bugün yapılacak toplantının fikirler ne olursa olsun anarşiye karşı birlik isteğinin hakim olduğu bir toplantı olmasını dileyerek bütün öğrencileri, öğretim üyelerini, ana ve babaları, basını toplantıya davet elti. 
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larak kullandığı bir ilçemiz. Son dört ay içinde Safranbolu'da Ali Türk, 


Karabük'te ise Halit Kürklü adh iki yurttaş komandolar tarafından 


öidürülmüştü. 
Sıkıyönetim ilanından sonra da Karabük'te bazı yabancıların gruplar halinde dolaştığı görülmüş tü. Son olarak Karabük ÜGD kitaplığında adı cinayetlere karışan bir fa şist yakalanmıştı. Ve kitaplk bir ay da olsa yetkililerce kapatılmıştı. 


: 
Inan... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 


"İran'da ne olacağı bilinmeyen bir iktidar boşluğu vardır. Güneyde Írak-Suriye yakınlaşması hatta birleşmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Orta Doğu'da Türkiye'nin güvenliği bakımından esas teşkil eden denge degişmektedir. Türkiye'nin Batı ile * olan ilişkileri bir taraftan Ankara hükümetinin kararsızlığı, AET ile üyeliği beş dene gibi bir süre için askiya alınması kararlaştırılmakta, öte yandan Yunanistan'ın geniş çabaları ile Türkiye adeta batı . tarafından çember içing alınmaktadır. 


ABD Kongresinin artan desteği, Yunanistan'ın AralıRta AET üyeliği ile güttüğü amaç ve o tarihten bi yana Atina' nın.Türkiye'ye karşı sertleşen tavrı. Bu ortama baktığımızda Türkiye'yi bir nevi çemberleme ve halka içine alma eğilimleri görülmektedir." 


İnan, İran'daki durum nedeni ile CENTO ve RCD'nin hayatiyetini yitirdiğini ve bu duruma CENTO'nun müdahale edeceğini sanmadığını belirterek söyle devam etti: 


"Arap Ülkeleri arasındaki ayrılıklar, Orta Doğu' da yeni bir örgütlenme olanağını ortadan kaldırmaktadır. Sosyalist blokun güneye kaymasını önleyecek bir baraj bulunmamaktadır." 


inkaya... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


rüntü vermekte ise de,temeldeki sebep, Ecevit Hükümetinin başarısızlığı ve zihniyetidir. Başarısızıkta direnmek ise ilerde direnenlere vebal ve sorumluluk yükleyece-Binden bu yebal ve sorumluluğa ortak olmak istemeyenlerin istifaları her an beklenebilir. 


"Hükümetin düşmesi halinde elbette bir hükümet modeli bulunacaktır. 
Birçok demokratik ülkelerde komünist veya sosyalist partilerle muhazafakar partilerin ülke çıkarları mevzubahis olduğu buhranlı dönemlerde bir araya gelebildikleri düşünülecek olursa, Türkiye'de partiler arası uzlaşmanın neden olmadığını düşünmek ve mutlaka çözüm yolları bulmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bugünkü zor şartları karşısında siyasi partilerin yetkilileri peşin düşüncelerini vir kenara bırakarak, uzlaşma için bir masa etrafında toplanmaya ve sorunları çözmeye mecburdurlar.. Aksi halde çatı çökerse hepimiz altında kalırız." 


ERBAKAN 
ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE BİR 
HÜKÜMET 
DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMEKTEYİZ 


Danimarka ve İsviçre televizyonlarının sorularını cevaplandıran MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. meclisteki aritmetiğe göre CHP'nin 
214 milletvekili olduğunu ve bu nedenle de hükümetin bir azınlık hükümeti olduğunu belirterek şöyle devam etti: 


"Bu suni hükümet bir yıl içinde her şeyi kötüleştirmiştir. Şu anda hükümetteki partinin kendi milletvekilleri de durumdan memnun değildir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bir hükümet değişikliği beklemekteyiz. Tahmin ediyorum ki. bazı milletvekilleri bizim tarafımıza geçecekler ve yeni bir hükümet kurulacaktır " 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 


198 TI 
320 TI 
645TI 
1290 TI 


t Aylık) 
(3 Aylık 
(6 Aylık) 
(1 Yallık) 


(Baştarafı 1. Sayfada) lu cevap aldıklarında Homeyni'ye dönüş için uçak tahsis edebileceklerini bildirdiler. 

Bu arada Fransız Hava Yolları ile Tahran Havaalanı arasındaki temasta, Tahran'ın oHomeyni'nin uçağına iniş izni vermediği, Homeyni'nin dönüşünün de bu nedenle ertelendiği öne sürüldü. 


DÜNKÜ GÖSTERİ 


Dün Tahran'da, havaalanının kapatılması ve gösteri yapan halka şiddet kullanılması olaylarını protesto etmek amacıyla İki milyon kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi, Gösteriye katılan halk, sın sık Homeyni lehinde sloganlar bağırdı ve Bahtiyar hükümetinin, daha fazla kan dökmesi- ne firsat tanınmadan alaşağı edilmesini istedi, 

Önceki günkü olaylarda pek çok kişinin ölümüne yol açan askeri birliklerin, yürüyüşün ilk saatlerinde sokaklardan çekildikleri gözlendi, 

Gösteriler sırasında Tahran'da önceki gün askeri birlikler tarafından öldürülen 10 İranlı şehidin cerazelerenin taşındığı görüldü. Göstericiier, Homeyni'nin Tahran' a dönmesi halinde de gösterilerin devam edeceğini belirtiyorlar. Bahtiyar hükümetinin bir temsilcisi ise, Homeyni'nin "Meşru hükümeti devirmek amacında olduğunu" belirterek (İslam Cumhuriyeti kurmak isteyenlerin İran'a giremeyeceğini öne sürdü. 
TAHRAN'DA EN AZ 

150 ÖLÜ VAR 

önceki gün Tahran'da, askeri birliklerin göstericilere ateş açması sonucunda en az 150 kişinin öldüğü, 80 yaralının da hayatlarından ümit kesildiği bildirildi, Olaylar- daki diğer yaralıların sayısının da 400 kişiyi bulduğu açıklandı. Tahran' daki gazeteciler, sadece 
Pehlevi Hastanesinde 380 
yaralı saydıklarmı, yaralıların çoğunun evlerde tedavi gördüklerini belirtiyorlar, 

Tebriz'de meydana ge 


“len ve resmi rakamlara 


göre 22 kişinin öldüğü söylenen olaylardan sonra, gösterilere katılanların 600'ünün tutuklandığı bildirildi. 

BAHTİYAR'IN 

AÇIKLAMASI 

Önceki gün meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili olarak bir demeç veren İran Başbakanı Bahtivar, ölüm olay- 


“Tansa” 
Ege Ana Deposu açıldı 


İZMİR(ÖZEL) 


Ege Belediyeler Birliinin Tanzim Satış Mağazaları Ana Deposu dün açıldı. Tüketiciyi korumak amacıyla Ege Belediyeler Birliğine bağlı 
270 belediyeyi içine alan Tansa projesi ana tüketim mallarının tüketiciye daha ucuza ulaştırılmasını sağlıyor. Ana depoların açılış töreninde konuşan Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, bugün aracıların, bir kısım toptancıların tüketicinin sırtından büyük vurgunlar vurduğunu, tüketiciyi korumak için devlet desteğinin şart olduğunu belirterek Tansa' nın bu desteği sağlayacağını söyledi. Özdemir, Tansa uygulamasıyla küçük esnafı karşılarına almayacaklarını belirterek ana deponun tespit edilecek bazı bakkallara da kredili toptan mal satacağını acıkladı. 


larından kendilerinin sorumlu tutulamayacağını, .ölenlerin, kendilerini gösteri yapmaya kışkırtan ajanların kurbanı olduklarını iddia etti 

İRAN'IN #ANADA 

BÜYÜKELÇİLİĞİ 

KAPATILDI 

İran'ın Ottowa Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar, önceki gün bir açıklama yaparak, Homeyni'den başka bir yönetimi tanımayacaklarını ilan ettiler ve büyükelçiliği kapattılar. Büyükelçilik Müsteşarı Ahmet Musavi bir demeç vererek, “Bugün İran'ın birtek şe- ye ihtiyacı var, o da Homeyni"' dedi. 

ABD VE RUSYA'NIN 

TUTUMU 

Önceki gün İran'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak bir açıklama yapan ABD Başkanı Carter, bu olayları üzüntüyle karşıladıklarını ve İran'ın içişlerine karışmadıkları gibi, başka ülkelerin karışimasını. da istemediklerini söyledi 

Aynı konuda bir açıklama yapan Sovyetler Birliği ise, ABD'nin Ho meyni'nin İran'a dönüş. 
nü engellemeye çalıştığı. 
nı İleri sürdü. 


© e 
Deng Siao-ping... 
(Baştarafı 1. Sayfada) fabrika ve bu arada NASA uzay üssiinde de incelemeler yapacak. 
CARTER'İN 

BASIN TOPLANTISI 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'i karşılamaya hazırlanan ABD Başkanı Jimmy Carter, bir basın toplantısı yaparak ABD'nin Çin ve Sovyetler Birliği ile ilişkile»i konusundaki görüşlerini açıkladı. Carter, "Çin ile diplomatik ilişki kurmamız Güney Doğu Asya'da istikrarın yerleşmesine hizmet etmektedir" dedi ve Deng Siao-ping ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da yoğunlaşacağını kaydetti... 

Washington çevreleri, Deng Siao-ping'in gezisi sırasında ABD'nin Çin ile havacılık ve teknoloji konusunda bir anlaşma yapılmasının beklendiğini belirtiyorlar. 

Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ilişkilere de değinen Carter, "SALT 2'yi imzalamak için çalışmalar sürmektedir. Biz de en az Ruslar kadar pazarlıkçı olduğumüz için görüşmeler uzadı. ABD kendi güvenliğini tehlikeye düşürecek hiç bir anlaşmaya imza koymayacaktır." dedi. 

SALT 2'nin imzalanabilmesi için Moskova ile Washington arasındaki dostluğun güçlendirilme- si gerektiğini öne süren Carter, Kremlinin de bu duyguyu paylaştığıni belirtti. 


Yunanistan... 


(Baştarafı 1, Savfada) Sayın Başbakan Bülent Ecevit'i, Libya'ya giterecek olan uçağın, Atina fır bölgesinden geçmesi için Yunan hükümetin- den hiçbir zaman müsaa- de istenmediğini kesin bir şekilde açıklamaya yetkili kılındığı" Yunanistan Büyükelçiliği tarafından açıklandı. 

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü basında yer alan ha- 


berler konusunda bir açıklama yaptı. 
Açıklamada, haberin 


doğru olmadığı ve Yunan*makamlarından böy- 


le bir uçuş izni talebinde bulunulmadığı belirtildi. 


Danimarka ve İsviçre televizyonuna 


demeç veren 


Erbakan: "Biz ırkçılığa karşıyız” 


ANKARA (AA) 
Danimarka ve İsviçre televizyon muhabirlerine bir demeç veren MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "İsmimizdeki milli kelimesi ırkçılık anlamına gelmez, biz ırkçılığa karşıyız. Bizim ekonomimizde ve sosyal fikirlerimizde de kendi özel sistemimiz vardır. Bunun yanında İslam sosyalizmi o sözcüklerini ben suni bir isim tamamlaması olarak kabul ediyorum 


Yurt Disi 


30 DARİ Aylık 
YO DM SAYIN 
160 DM 6 Aylık 
310 DM Yalak 


Yayın iları 


2.4.6. sayfalar 
3.57 sayfalar 


(Yayın Saytasırnda Dop um, Evlenme Olümi5 Santim: 350 lira Kücük İlanlar 


ve doğru bulmuyorum" dedi. 

Erbakan, konuşmasında NATO konusuna da değinerek "NATO'da bir ölçüsüzlük vardır. Türkiye NATO'ya olan katkılarına ve sorumluluklarına karşılık, çok az yardım görmektedir. NATO" da bütün üyeler için eşit ölçüler olmalıdır. Ama bu hükümet NATO içinde bu adil dengeyi sağlavamamıştır"' şeklinde konuştu. 


İLAN TARİFESİ 


Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
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© “Apartmanın yanındaki caminin minaresinde biri vardı 


Olayları yerinde izleyen AYDINLIK ekibi, TANER KUTLAY, ALI ÖZTÜRK, KEMAL DEMİREL yazıyor “Tnumaralı hazırmısın” 


ŞEKER APARTMANI, YENİ MAHALLE VE DOĞANLAR FABRİKASI 


“Minareden Komut veriliyordu” 


divordu. 

2 numaralı sen de 
takviye çık”, 

3 numaralı 

sen de 

2 numaralıyı destekle” 
diyordu” 


/ > - 7 evinde cephanelik vardı, í ME f- : NE 

d 7 A| Evine hizar giymiş erkek - 

4 š v ek v ler cephane taşıyorlardı. vi ş 

5 á - H < oy Evinden bize ateş edil- i ` Ay 

— e] K di. > 


iW azı dizimizin ilk gününde, ailesinin başına gelenleri ağlayarak anlatan İbrahim Bilmez'in hakayesini okumuştunuz. Ali, Bilmez'i daha katliamın üzerinden bir gün geçmeden, bir komşu evinde bulmuş ve sesini banda almıştı, Biz, K. Maraş'tayken, bir köyde İbrahim Bilmez'e tekrar rastladık ve ondan katillerin ismini istedik. 
İbrahim Bilmez, sakin kafayla anlattı, Karısının, iki oğlunun ve komşusu- nun kanına girenleri bir bir sıraladı. 


İbrahim (Bilmezlerin Yenimahalle'deki evleri- nin yakılmasında, elebaşılık yapan şahıs Besnili Hüseyin Çavuş'tu. Bilmez, "bunları hükümete de anlatırım" diyerek şöyle devam etti; 


“Şükrü, öldürün gavurları fırsat bize geldi' diye bağırıyordu. Soyadı Sarıkaya, Onu gördüm. 
Şevket, vardı, Motorcu Şevket, Evin yanına motorla adamlar getirdi, ''Bu gavuru teslim almak zor' diyordu. 'Adam ileteyim' diyordu, Erkek değilmiş, Motorcu Şevket'in soyadı Çiçek'tir. 
Şevket Çiçek, Motorla adamları getirdikten sonra tüfekle o da ateş etti karşıdan, Hakverdi, Hakverdi Sarıkaya'ydı, Şükrü'nün kardeşi yani. İkisi iki adam. O da vardı. 
Bomba atarken gördüm, hep gördük. Ahmet Belveren'i gördüm, Elinde av tüfeği vardı, Ateş etti, Mehmet Akyol'un elinde de odun vardı, avradımın başına dövdü, Evi Durdu yaktı. Durdu Purtaş. 


BU NASIL iŞ: Sakarya Mahallesindeki evi yakılan Zeynep Cindoruk, sığındığı bir köy evinde "bu nasıl iş?" diye soruyordu. 
“Bunlar nasıl insanlar? Aynı okulda öğretmenlik yaptığı Mehmet Şeker'in evini yaktırmış. 
Ülkü-Bir üyesi Mehme Ali Ölgen'di. 


Çocuklarını kurtarmak için Üliyete koşan i 


a abla, 
Adalet Bakanı Mehmet Can'ın yakasına yapıştı: “Halk Partisine rey atmak için onbeş çeşit kılığa girdik, bize bunu da mı yapacaktınız? 


VİLAYETTEN ÇIKSANIZA: sabina Kılıç, kurşun yağmuru altında kurtardığı çocuğunu vilayete getirirken kendisini seyreden yetki ilere, subaylara ve polislere "Ne oturuyorsunuz vilayette? Vilayetten çıksanıza. Bizi yakarlarken siz orada ne yapıyorsunuz?'' diye 


bağırıyordu. 


Gazyağlı şişeyle, Ali Nurullah , Sakalı Hoca diyorlar buna, Caminin damından ateş etti, Kavakçı Simsar Zekeriya, 'su- ya zehir katıldı' diyendi. 
Sopa vardı elinde, Apartman yöneticisi var, Barış Apartmanının, elinde mavi renk yağlı boya varmış. Evleri işaretlemiş. 
MHP bayrağıyla, A.T çizerek, A, Alevi diyor yani, T de tahrip." 


Yenimahalle'de 


e. ae 


katliam günü 


İbrahim Bilmez'le aynı mahallede oturan Bilal ve Döndü Kozak ise şunları söylediler: 


"Aşiret evlerini tüm yakıyorlardı, Yanyana duran aşiret evlerini sıra- dan yaktılar. Bitişiğinde sağcı olanların dükkan- 


ları, yangın yayılmasın diye, eşyaları dışarı çıkanlp yakıldı, camları kırıldı. Mahallede evlerimizi, Horozcular Derneği'ndeki görevliler de 


yaktılar, Evlerimizi, To- 


runlar, Dedeler, Muratlar gösterdiler 


“Horozcular Derneği, yani Horoz Döğüştüren- 


ler, Daha önce evlerin 


önüne boyayla MHP benzeri yazılar koydular, İşa- 


EVLERİ İŞARETLEDİLER: 


İnsan öldürmekten, horoz öldürür gibi eğleniyorlar mıydı? Bilmem." 


a 


eiai 
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Döndü Kozak, "evleri işaretlediler” diyordu. "Evlerimizi Horozcular Derneğindeki görevliler de yaktı. 


Yazı olmayan 


terkederek, Motorla, motorsikletle kaçtık. Dışarı çıkarken bazı askerler, 'nereye gidiyorsunuz, evinize dönün' dediler, Anlamadılar mı ki? Bazıları da, onlâra kızdı, Biz de kaçtık, köye geldik. 


Şeker apartmanı 


Aynı mahallede, Alevi vatandaşların 


Zeynep Cindoruk'un sözünü ettiği şahıs 


Şeker Apartmanı katliamda en önemli saldırı hedeflerinden biriydi. 
Burada mahsur kalanlar arasında Nihat Güler de bulunuyordu. Şunları söyledi: 


"Saldırı saat 10.00'da başladı, Pazar günüydü, Apartmanın O yanındaki caminin minaresinde birisi vardı, elinde bir Rus yada Rus'tan daha büyük bir silah vardı, Komut veriyordu, 1 Numaralı hazır mısın' diyordu. '2 numaralı sen de takviye çık", 'B Numaral sen de 1 numaralıyı destekle' diyordu. Orada bulunan adının Durmuş 


olduğu söylenen birisi, '1 Numara hazır mısın' komutunu alınca ateş etmeye başladı. Omo Musto'nun Oğlu, Mehmet Doğrugörür de elindeki Rusla '2 Numaralı' komutu verilince sıkmaya başladı. Mehmet Doğrugörür, Oo Ekberoğulların dan. Osman Taşoluk'ur akrabası, Apartmanın yə nındaki bir oduncu dül. 
kanından da, sopalar alı narak saldırıya geçildi Şeker Apartmanına Anadolu Hamamı ve Anadolu Hamamı'nın altındaki evden de, Rus ve şeritliyle ateş ediliyordu, Tevekkeli Hacı Durdu da, elebaşı durumundaydı, Hacı Durdu'ya İsot Durdu lakabı da takılmıştı. 
Aslında çiftçi olan Durdu, köyünden sadece bu olaylara katılmak için gelmişti. Hamamın ortağı veya sahibi olduğu da söylenir, Bu arada apartmanın yanında bakkallık yapan Hacı adın- da birisi de olaylar başlamadan önce, hizar giyerek silah ve mermi taşıdı, Daha sonra da yağmalamada. büyük rol oynadı, Şeker Apartmanı'nın sahibi Urum Özdemir'i kendisi tanıyordu, MHP' lilere bu evi onlar gösterdi, Sabahleyin vilayete ve güvenlik kuvvetlerinin tümüne sık sık telefonla haber verdiğimiz halde, hiç kimse yardıma gelmedi. 
Ancak öğleden sonra tank gelip, bizleri hükümet konağına göndermek için tanka bindirdiler Fakat itfaiyenin yanında 


-geri indirdiler. Biz tank- 


tan iner inmez tekrar ateş etmeye başladılar. 
Hükümet Konağı önüne gelinceye kadar üzerimize ateş ediyorlardı, Daha sonra öğrendik, bina- daki eşyaları Bakkal Hacı evine tasımış," 


Goco Erat'ın söylediği isimler 


Goco (Koca) Erat ise Şeker Apartmanı'na saldıranlar ve yağmacilarla ilgili şu isimleri verdi; 

“'Tevekkelli Halil, 


g 


“Fırıncı Süleyman, bunun da Tevekkelli Halil'in eviyle ilişkisi vardı, Bu da cephane taşıyordu. 

"Tenekeci Halil, evinde cephanelik vardı, Bu evden de ateş ediliyordu. 

“Cuma Sevim, toplumu tahrik ediyor, kışkırtiyor. Bizim evi ve kom şu evleri gösterip, tahrip ettiren ve yakan grubun içinde vardı, Tenekeci Halil'in hanımı ve tamircinin hanımı da cephane taşıdılar, Arif “Şekerleme, pastane sahibinin evinde bomba yığılıydı ve bize bomba attı, dinamit de olabilir. , 

"“Gürünlülerden Durmuş Kaya, bizim eve yani Şeker Apartmanına mavzerle ateş ediyordu 

“Şeyh Adil Caddesindeki Mobilyacı Mahmut tahrikçilik ve yağmacılık yapmıştır." 

Diğer tanıkların anlattığına göre Goco Erat, tank apartmanının önüne geldiği zaman Kapıya çık mıştı, O miri anasi- nin beşinċi katta kaldığını hatırladı. Kadı- nın iki gözü amaydı., Goco, bunun için tekrar beşinci kata çıktı, anasını sırtına alıp indi. Baktı ki, tank yani kariyer gitmiştir, Vilayete kadar anasını sırtında taşıdı, Dört yandan yağmur gibi mermi yağarken, Goco'ya bir tanesi bile değmedi, Bazı köylülere, bu olayın dogaüstü bir gücün eseri degil de, bir tesadüf oldunu bir türlü anlatamadık. 

Tanıklar, Hamamcı Durdu'nun olay yerine gelirken elinde askeri bir torba taşıdığını yeminbillah anlatıyorlar, Bu torbanın içinde mermiler varmış, 


Sabiha ablanın evine saldıranlar 


Yazı dizimizde ,başlığin yanında vinyet olarak kullandığımız resim Sabiha Abla'ya, yani Sabiha Kılıç'a ait. Sabiha Kılıç, çocuklarını, kimliğini gizlemek için sırtına bir hizar geçirip, kurşun yağmuru altında vilayette başvurarak kurtardı. 
Diyeceksiniz ki, "vilayete başvurularak, kurtulmak, kurtarmak mümkün müydü?" Sabiha Kılıç, vilayette #hakkını öyle bir aradı ki, ilgililer yanına polis, jandarma vermek zorunda kaldılar. Koştu, ailesini aldı, getirdi, Sabiha Kılıç, Adalet Bakanı Mehmet Can'ın yakasına sarılmıştı, "Halk Partisi" nereyatmakiçin,on beş çeşit kılığa girdik, bize bunu da mı yapacaktınız?" diye bağırıyordu. 
Şeker Apartmanı'na komşu oturan Kılıçoğlu ailesi, daha sonra köyde bize şunları anlattı: 

“Pazar günü saat 10.30'da evi sardılar. 
Komşumuz Mehmet Şeker'in evini yaktılar. Kalabalık giderek artıyordu. 
Taş ve sopaların yerini giderek uzun menzilli silah ve bombalar aldı. 
Penceremiz kırıldı. Pencereden içeri bomba atmaya başladılar. Odanın içine düşen bombayı İbrahim Ergüt dışarı attı. 
Telaşla dışarı atarken bomba geri içeri düştü. 
Bomba patladı. Bombalardan sonra uzun menzilli silahlarla ateş etmeye başladılar. Arabalara, benzinli üstüpüleri tutuşturarak attılar. Ev tutuşmaya başladı. Evin önündeki arabayı da yaktilar. Eve yeniden daha büyük çapta bomba attılar. Belki de dinamitti. 
Bunlar bizi havaya fırlatıyordu. Ev sahibi bir ara başını dışarı uzattı, Uyuzpınarı oCamisinden de ateş ediliyordu. 
Burada atılan bir kurşun ev sahibinin boynunu parçaladı. (Ev sahibi İbrahim, dünkü gazetemiz- de kızıyla birlikte görülen adamdır). 

“Evin arkasından da dışı siyah boyalı evcen ateş ediliyordu, Bu evden iki ayrı yerden Ruslarla ateş ediliyordu. Bizim evi de, komşuların evini de 


MİNAREDEKİ ADAMI GÖRDÜM: Nihat Güler; 


“Minaredeki adamı gör- 


düm" diyordu. Elinde bir Rus veya Rus'tan daha büyük bir sılah vardı. 1,2,3 diye 


numaralı adamlara komut ver rugörür oluyordu. Doğrugörür, 


yakanların, ateş edenlerin şunlar olduğunu gördük: 

"Ejder Danagüder, Abit Doğrugörür, çocukları, Mustafa, ökkeş. Ejder'in yanında zayıf, esmer birisi vardı, Bu adam Maraşlı değil, Olaylardan önce bilinçli olarak getirilmiş. Abit'in yanında sürekli silahlı olarak dolaşıyordu. Ev sahibi yaralanınca Abit ten yardım istedi. Evine çekilmiş, evinin üstün- den pusu da kurmuştu. 
Bu arada Ali sokağa çıkıyor, Hamo adındaki bir başkasından yardım istiyordu. Hamo da Rusu çevirip ona ateş etmeye başlıyor. Koşarak hükümet konağı önüne geliyor. 

"Eve saldırı sırasında Kemal Özdemir de öldü- 


çük 
VE alevi tai 


na S 


rüldü. Oiusü, çöp bidonunun yanındaydı." 


Başka isimler 


Bu saldırılara katılanlar hakkında Sakarya Məhallesi'ndeki evi yakılan Zeynep Cindoruk şu bilgileri verdi : 


"Bin kişi kadar kala- 


balık sokağa geldiler, önce komşunun evini taşladılar, Daha sonra bizim 


eve geldiler. Kaçtık, son- 


ra köye geldik 


"Şunlar vardi; Aziz özdemir'i gördüm İmam-Hatip 'de öğretmendir. İdris Gökçe ve 


kardeşi İsa, çimento kömür satarlar, onlar da vardı. Zeki Pala, 


Dedeler'den ökkeş Şerefoğlu, 27 Mayıs İlkokulu'nda öğretmen Mehmet 


DERVİŞ SİLKİFLİ 


1960-1978 


| Değerli arkadaşı- 


mız Derviş Silkifli K.Maraş olayların- da faşistler tarafından katledildi. 

Ailesine ve tüm arkadaşlara başsağlığı dileriz. 


Mineiiöyük köylüleri ve arkadaşları 


onla" 


rdu, I numara Durmuş, 2 numara Mehmet Doğ-Ekberoğulları'ndan. Osman Taşoluk'un akrabası," 


Karslı bir de kel, kaskeui, sarışın, bıyıklı birisi vardı. Gazi Ortaokulu öğretmeni, Özdemir Kazancı, genç, 25 yaşlarında şişman birisi, aynı okulda öğretmen Ali ölgen , aynı okulda öğretmen Meh met Şeker'in evini yaktırdılar." 


Doğanlar”ı yakanlar 


Yukarda isimlerini saydığımız grup, CHP Milletvekili Hüseyin Doğan'ın kardeşinin fabrikasına (o saldırmışlardı. 
Bir de başlarında Hacı vardı. Tanıkların verdiği bilgilere göre, bu "Mazmal Hacı"'adındaki kişi fabrikayı yakanların başında bulunuyordu, Kendisinin de ufak çapta bir fabrikası var, "Mazmal", çul, çaput, keçe satan adam anlamma geliyor. 
Banında, Sıddık Dokumacı.bulunuyor. Oğulları ve işçileriyle beraber Doğanlara kurşun sıkıyor. 
Karayollarında şef S, Kısakürek'in evinden de, Dağanlara ateş edilmiş. 
MHP üyesi olan Kısakürek'in evinde, komandolar üs kurmuş. Elinde parabellum silahıyla Dağanları tararken, askere de silah çeken ve kurşun sıkan Recep Elbistanlı ise, yakalandı. Şimdi Adana'da tutuklu. 


YARIN: Şema 


